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Meditatie 
ds. Eibert Kok

Op woensdag 1 april – op de dag dat we in Brielle vierden ‘Eer-
steling van de vrijheid’ te zijn – werd in de Tweede Kamer een 
plenair debat gevoerd over de vervolging van christenen. Moeten 
we meer doen om christenvervolging wereldwijd tegen te gaan?

Het debat was aangevraagd vanuit de gedachte dat er vaak (en 
terecht) stilgestaan wordt bij schendingen van mensenrechten 
als vrijheid van meningsuiting, maar dat bij christenvervolging 
nog wel eens de andere kant opgekeken wordt. Het was een 
bijzonder toeval dat dit debat in de Goede Week voor Pasen 
plaatsvond, omdat juist rond Pasen christenen regelmatig doel-
wit van aanslagen en geweld zijn. Ik weet niet of het debat iets 
opgeleverd heeft. Wat ik wel las in de verslagen is dat sommige 
partijen het debat vooral gebruikten om hun eigen stokpaardje te 
berijden. Het ging veel over de islam. Daarbij was het niet altijd 
duidelijk of ze nu wilden opkomen voor vervolgde christenen of 
probeerden de islam in een negatief daglicht te zetten.

Een zinvolle aanvulling las ik uit humanistische hoek. Een debat 
over christenvervolging is nodig. En tegelijk heel smal. Want wie 
inzoomt op één groep, mist wat er breder speelt: Wereldwijd 
staan niet alleen de vrijheden van christenen maar ook de rech-
ten van atheïsten, humanisten en andere niet-religieuzen onder 
druk. In heel veel landen riskeren zij straf, uitsluiting of geweld 
vanwege hun overtuiging, of juist omdat zij die niet hebben. Het 
recht om te geloven, te twijfelen of niet te geloven vormt een 
basis onder de democratische rechtsstaat.

Dat alles neemt niet weg dat het belangrijk is om aandacht te 
hebben voor medegelovigen wereldwijd die vanwege hun chris-
tenzijn gediscrimineerd of vervolgd worden. De organisatie Open 
Doors zet zich daarvoor in. Zij vragen plaatselijke kerken om op 
de zondag na Pinksteren de kerkdienst daaraan te wijden. Deze 
zondag hebben zij uitgeroepen tot de Zondag voor de vervolgde 
kerk. Volgens de informatie die ik op hun site vind, zijn wereldwijd 
388 miljoen christenen niet vrij om in Jezus Christus te geloven. 
Ze worden achtergesteld, gevangengezet of zelfs gedood.
Noord-Korea staat voor de 24e keer op de eerste plek in de 
Ranglijst Christenvervolging. De situatie in Syrië is sterk ver-
slechterd. Het land is de grootste stijger op de ranglijst en ging 
van plek 18 naar plek 6. Gruwelijk geweld en straffeloosheid zijn 
aan de orde van de dag in verschillende landen in Sub-Sahara 
Afrika. Het epicentrum van geweld tegen christenen is Nigeria: 
van de 4.849 christenen die om hun geloof werden vermoord, 
waren er 3.490 afkomstig uit dit Afrikaanse land. Naast geweld is 
isolement een succesvolle tactiek om christenen het zwijgen op 
te leggen. Eén op de zeven christenen wereldwijd, 388 miljoen in 
getal, leeft in een context waar sprake is van zware tot extreme 
christenvervolging.

Ook in de Sint-Catharijnekerk komen we enkele regelmatige 
kerkgangers tegen die uit eigen ervaring weten wat christenver-
volging betekent. Vanwege hun christelijke activiteiten moest de 
een het land van herkomst ontvluchten en de ander kon er niet 
naar terug. Omdat hun leven in het land waar ze vandaan ko-

men gevaar loopt. Het risico dat ze hun christenzijn met de dood 
moeten bekopen is (te) groot. Dat zijn aangrijpende verhalen 
om te horen. Alles achter moeten laten en in een vreemd land 
een nieuwe toekomst zoeken. Dat zijn grote offers die gebracht 
moeten worden om volgeling van Jezus te zijn. Gelukkig kunnen 
ze in Nederland blijven. Maar het blijft voor hen moeilijk en een 
grote opgave om hier hun weg te vinden.

Dat bepaalt mij erbij hoe vanzelfsprekend het voor ons in Neder-
land is geworden dat we in vrijheid ons geloof kunnen belijden. 
Dat is een groot goed. En dat was en is niet altijd vanzelfspre-
kend. Ook al noemt Brielle zich vanwege de gebeurtenissen op 
1 april 1572 graag ‘Eersteling der vrijheid’, op 9 juli van datzelfde 
jaar werden hier in Brielle negentien onschuldige mannen van-
wege hun geloofsovertuiging vermoord. Vrijheid van meningsui-
ting en vrijheid van godsdienst is geen vanzelfsprekend voor-
recht, maar een verantwoordelijkheid en een opdracht om ons 
blijvend voor in te zetten.

De zondag na Pinksteren, 31 mei, zal dit jaar ook in de Sint- 
Catharijnekerk een zondag voor de vervolgde kerk zijn. Dan 
zal de doop bediend worden aan Amy, die haar land moest 
ontvluchten vanwege haar ‘illegale’ christelijke activiteiten. We 
hopen met haar dat de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van 
meningsuiting wereldwijd zullen toenemen.
Op die zondag zullen deze woorden klinken uit het slot van Mat-
teüs: ‘Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door 
hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat 
Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met 
jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Zondag voor de vervolgde kerk
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Ranglijst christenvervolging 2026.



Uit het 
liedboek

1

In God de Vader op zijn troon

geloven wij, en in de Zoon,

uit God geboren voor de tijd –

Hem zij de macht, de majesteit!

2

En in de Geest, die ons geleidt,

geloven wij: dat er altijd

een Trooster is, zacht als de wind,

een sterke moeder bij haar kind.

3

Lof zij de Vader, die ons schiep

en licht uit nacht tevoorschijn riep.

Lof zij de Zoon, die onze nood,

ons kruis verdroeg en onze dood.

4

Die onderging en overwon

en als de zon ten hemel klom,

die aan de dag treedt op zijn tijd

en eenmaal recht van onrecht scheidt.

5

Lof zij de Geest die wereldwijd

ons kerk maakt: Christus toegewijd

tot wij, van alle kwaad bevrijd,

God zien in alle eeuwigheid.

Amen.
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De Protestantse kerken van Brielle, Oostvoorne en Rockanje 
nodigen u uit om met elkaar het Pinksterfeest te vieren. Deze 
bijzondere Pinksterdienst op Eerste Pinksterdag 24 mei om 10.00 
uur vindt plaats op het plein achter Tintestein, aan de Strypsedijk 
48 in Tinte. Bij slecht weer, wordt de dienst in de Sint-Catharijne-
kerk in Brielle gehouden. 

We hopen op een warme, inspirerende bijeenkomst, waarbij 
genoten zal worden van het samenzijn, de natuur om ons heen 
en de mooie woorden en liederen, alles in het teken van het 
Pinksterfeest. Voor de kinderen is er kindernevendienst. 
Het thema dit jaar is ‘Spirit. Er wordt medewerking verleend door 

de vocalgroup Free Choice uit Brielle. 
Voorgangers zijn ds. Peterjan van der Wal, ds. Marijke van Selm 
en ds. Eibert Kok. Er wordt één collecte gehouden waarvan de 
helft naar het Epilepsiefonds gaat en de andere helft naar Artsen 
zonder Grenzen.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee en 
limonade te drinken en wat na te praten.
Wilt u iets bakken voor bij de koffie, bijvoorbeeld boterkoek, cake, 
kruidkoek of iets dergelijks? Geeft u dit dan door voor Brielle aan 
Jeannet Posma, voor Oostvoorne aan Wilma Doeve en voor 
Rockanje aan Ans Zwart.
Wees welkom en kom, als het kan, op de fiets!

Rudolf Alexander Schröder schreef in 1937 deze strofische 
bewerking van de Apostolische Geloofsbelijdenis. In Duitsland 
is het een bekend lied. Een Nederlandse vertaling was dan ook 
zeer welkom. De liedboekredactie gaf daartoe een opdracht aan 
André Troost.
In de tekst wordt twee keer de Drie-eenheid beschreven. Aller-
eerst in de strofen 1 en 2. De vertaler heeft aan de heilige Geest 
een mooie contrastrijke omschrijving meegegeven (die in de 
Duitse tekst ontbreekt): ‘zacht als de wind, een sterke moeder bij 
haar kind’ (strofe 2). Dan volgt in de strofen 3, 4 en 5 opnieuw 
een lofzang op de Drie-eenheid.
De melodie van Christian Lahusen stamt uit dezelfde tijd als de 
tekst. Het is een sterke zangwijs met mooie melodische wendin-

gen. De eerste twee regels zijn gelijk, de derde regel brengt een 
nieuw melodisch motief: identieke bouwstenen die steeds lager 
worden herhaald, ook in het begin van de vierde regel. Ondanks 
dat de melodie in halve notenwaarden is genoteerd, moet deze 
niet te langzaam gezongen worden. Een vloeiende melodische 
lijn kan ervoor zorgen dat het lied niet te statisch gaat klinken. 
Een eenvoudig gezongen ‘Amen’ sluit het lied af.

Deze toelichting bij Lied 342 is ontleend aan www.liedboekcom-
pendium.nl waar ook een uitgebreidere toelichting is te vinden. 
Op zondagmorgen 31 mei zullen we samen met de cantorij dit 
lied zingen in de dienst van doop en belijdenis.

Openluchtdienst Eerste Pinksterdag op 24 mei in Tinte

In God de Vader op zijn troon



Kerkkronkel 
Theun Klein
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In het jaar twee duizend en nog meer 
- dat jaar waarin bijna niemand meer geloofde in God -
laat staan in zijn gebod,
ja dat jaar, toen alles was vastgelegd
in tabellen, grafieken en algoritmes,
toen het onnodige ruim voor handen
en het nodige steeds schaarser was,
en de wereld verdeeld was
in zwaarbewapende blokken
die elkaar voortdurend beloerden,
toen keer op keer en her en der
een armageddon losbarstte
met vuur en ijzer, lood en dood.
In dat jaar van kracht, macht en geweld
toen eindelijk besloten de Verenigde Naties
was het tijd voor een nieuw verhaal.
Een verkenner werd eropuit gestuurd
om in zeven dagen een nieuw verhaal
over mens, medemens en medemenselijkheid te vinden.

De eerste dag klopte de verkenner aan bij de paus,
die had tenslotte, op papier, een grote luisterkring.
De verkenner moest even wachten
want zijne Heiligheid zat
met zo’n tweehonderd bisschoppen
in een lang en moeizaam twistgesprek
uitgerekend over naastenliefde.
Toen de paus met de woorden
‘God maakt alles nieuw’ 
besloot dat dat alles bij het oude bleef,
kwam de verkenner met een haastig geleende mijter
naar voren en deed zijn voorstel 
voor een nieuwe bijbel met een nieuw verhaal.
De paus hield zich vast aan zijn Heilige Stoel
en riep beledigd en diep geschokt:
“Iets nieuws zou het einde zijn 
van mijn kerk en mijn onfeilbaarheid”.

De tweede dag was de verkenner aanwezig op een jaarcongres
van progressieve theologen.
Tijdens de middagpauze deed hij in de wandelgangen
een voorstel voor een nieuw verhaal
te midden van degenen die zich het meest 
voor vernieuwing hadden uitgesproken.
Die deelden wel zijn lunchpakket
maar niet zijn mening
De een na de ander verklaarde
hoe schitterend en diepzinnig 
het oude verhaal geschreven was.
En bij de verkenner drong toen pas door
hoe moeilijk het was om met vernieuwers
iets nieuws te beginnen.

De derde dag was de verkenner de gast
van de opperrabbijn van Gods geliefde joden.

Hij werd er vorstelijk ontvangen
als was hij vader Abraham.
Maar toen hij zijn plannen ontvouwde
schrok de opperrabbijn
en bracht de verkenner onder ogen
dat het oude verhaal nu juist voor zijn volk
de enige grond was onder hun voeten
en de rechtvaardiging voor hun gedrag.
De opperrabbijn bleek niet vatbaar
voor een nieuwe bijbel en een nieuw verhaal.
Hij liet de verkenner allervriendelijkst uit
en verwees hem met zijn plannen naar de buurlanden.

En zo kwam de verkenner op de vierde dag 
in een kamp vol vluchtelingen.
Toen hij daar zoveel mensen zag,
beroofd van hun vrijheid en hun goed,
de meesten verwond en ondervoed

Een nieuw verhaal?

War, geschilderd door Paula Rego in 2003. Deze bizarre figuren zijn 

geïnspireerd door een nieuwsfoto van de slachtoffers van de oorlog 

in Irak na een bombardement van de VS. Op die foto een meisje 

dat wegrent en een moeder met haar kind in de armen. Door de 

dierenkoppen transformeert de kunstenaar het moment van pijn 

en verdriet naar een beangstigend sprookje. 
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Van de 
diaconie

De diaconie beheert al uw bijdragen 
nauwlettend en (nood)doelen in Neder-
land en daarbuiten in Europa en Wereld-
wijd. Dit doet de diaconie volgens het 
collecterooster van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Als u het overzicht van de 
doelen in 2026 wilt inzien kunt u een 
mailen naar 3231kc29@planet.nl, dan 
ontvangt u van ons de lijst met collecte-
doelen. Wilt u een bedrag overschrijven 
dan kan dit op de rekening: 
NL32 RABO 0365 4804 44 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Brielle. 
Vermeld alstublieft uw naam en het doel 
dat u wilt steunen. 

Collecterooster 
Zondag 26 april 	 Pauluskerk
Zondag 3 mei 	 Myanmar *
Zondag 10 mei 	 Kenia*
Zondag 17 mei 	 Hospice De Waterlelie
Zondag 24 mei 	 gezamenlijk doel (Tinte)
Zondag 31 mei	 Stichting Destino
Zondag 7 juni 	 Pakistan *
(* Kerk in Actie)

Stichting Destino
De diaconie vraagt dit keer uw speciale 
aandacht voor het collectedoel op zon-
dag 31 mei, de Stichting Destino, onder 
andere gevestigd in Brielle. Stichting 
Destino is in mei 2009 opgericht. In 2006 
heeft een van de oprichters een aantal 
maanden als vrijwilliger gewerkt met 
straatkinderen en gezinnen in Oaxaca in 
Mexico. In die periode is het idee opgevat 
om zelf een stichting op te richten, omdat 
er weliswaar veel geld werd gedoneerd, 
maar ook veel geld nodig was voor allerlei 
organisatorische zaken.
Tussen 2006 en 2009 hebben zij dankzij 
donaties van vrienden en familie een aan-
tal dingen kunnen realiseren in Mexico. 
Zo is er een ecologisch toilet aangeschaft 
voor een weeshuis, een tweetal opera-
ties en fysiotherapie gefinancierd voor 
twee meisjes van 10 en 11 jaar, kleding en 
schoenen gekocht voor een aantal ge-
zinnen en (school)boeken en schoolgeld 
betaald. Eind 2008 hebben ze met elkaar 
besloten om de activiteiten te formali-
seren en vanaf 18 mei 2009 is Stichting 
Destino na veel vallen en opstaan een feit!
Stichting Destino nodigt u graag uit om 

de website en facebookpagina van de 
stichting verder te verkennen en wellicht 
mee te werken aan het behalen van onze 
doelstellingen. Voor vragen en opmerkin-
gen kun je contact met hen opnemen.

Kinderen in achterstandsituaties
De achterliggende gedachte is om samen 
met het netwerk van de stichting iets 
te kunnen betekenen voor kinderen in 
achterstandsituaties. Stichting Destino wil 
graag concrete resultaten behalen voor 
kinderen. Hierbij kunt u denken aan scho-
ling, salarissen van leraren, schoolunifor-
men en onderhoud aan de schoolgebou-
wen. Zij kijken vooral naar situaties waarin 
de middelen van ouders en instanties niet 
toereikend zijn, waardoor kinderen tussen 
wal en schip dreigen te vallen. Dit doen zij 
wereldwijd en vrijwel altijd in samenwer-
king met lokale organisaties.

groeide zijn overtuiging 
dat er koste wat kost 
iets nieuws moest gebeuren.
Hij dacht al aan een vlammend protest
een onweerstaanbaar manifest.
Maar in plaats van woorden uit zijn mond
kwamen er alleen tranen in zijn ogen.
En de verkenner luisterde met eerbied en aandacht 
naar ieders lotgevallen
en zette alle feiten op papier.

Nog diep onder de indruk van gisteren
begon de verkenner de vijfde dag
aan een gesprek met techno giganten.
Die stonden naar hun eigen zeggen
onbevooroordeeld open voor iets nieuws.
Maar wat de verkenner nou bedoelde
dat kon of wilden ze niet snappen.
En toen hij niet kwam met cijfers en prognoses 
gaven ze hem de raad
eerst de feiten op een rij te zetten
zodat alles onweerlegbaar vast zou staan.

Een verloren dag meende de verkenner
en intussen brak de zesde toen al aan.
Hoogste tijd voor de vrouw en de man in de straat.
En de verkenner vroeg op markten in stad en ommeland:
“Mevrouw, meneer, wat zou u denken van een nieuw verhaal

over God, mens en medemens?”
“Lood om oud ijzer”,
“Al herrie genoeg om het eerste verhaal”,
waren de enige directe antwoorden
die de verkenner eruit wist te krijgen.
Voor de rest een schichtige lach
of onverschillig schouder ophalen.

Zo kwam de zevende en laatste dag 
van moeizaam informeren en proberen.
Moe en klein gekregen kwam de verkenner terecht
bij kinderen, tussen alles wat nog moet beginnen.
En hij voelde zich ineens verwant
met al die kleinen.
Het lijkt wel of ik zelf ook pas kom kijken,
bedacht hij op het einde van de week.
En toen hij die  open en kwetsbare kleinen
met grote ogen rond zag kijken
wist de verkenner opeens 
 hoe een nieuwe bijbel beginnen moest.
Het beste was het oude verhaal,
van voor af aan opnieuw vertellen.
En dus begon zijn rapport aan de VN met
‘In het begin schiep God de hemel en de aarde …’

(Vrij naar een opstel van Jan van Opbergen van 
de oecumenische basisgroep Kompas uit Amsterdam, 1993)



In het inloophuis was het weer druk. Bijna elke vrijdag is er 
Repair Café en ook daar weten meer en meer mensen ons te 
vinden. Er kwam ook een nieuwe vrijwilliger kennismaken met 
hoe wij in de Sjoel werken. Hij heeft eerder bij een Repair Café 
gewerkt in Spijkenisse. In Brielle is het iets minder georganiseerd, 
wij helpen elkaar waar wij kunnen en dat vindt hij aangenaam. 
Hij wil vaker komen helpen. 
Tijdens het lunchen met vrijwilligers blijft een stel mee-eten. Dat 
gebeurt ook regelmatig. 
In de meivakantie is het Repair Café tot 8 mei gesloten. 

Je weet nooit wie langskomt in de Sjoel. Zo was er bezoek van 
de Westvoorne Kunstroute om werk van een van onze vaste 
bezoekers te kijken. ‘s Middags was een groep voor een lezing en 
wandeling van de Volksuniversiteit met Elsa Galinsky. 

Meer dan twintig mensen uit de weide omgeving waren hier-
voor kort in de Sjoel geweest en door de stad langs verschillende 
plekken gelopen die te maken hadden met de Joodse gemeen-
schap in Brielle. Het is fijn dat de Sjoel regelmatig gebruikt wordt. 

Op zondag 26 april treedt er in de Sjoel om 15.00 uur een klez-
merband op, georganiseerd door de Stichting Behoud Synagoge 
Brielle. Aanmelden kan via administratie@desjoelbrielle.nl. De 
entree bedraagt vijf euro. Graag contant betalen.

Ook doen we ons best om de inlooplunches op maandag door 
te laten gaan. Dit staat elke week vermeld in de zondagsbrief van 
de Sint-Catharijnekerk op zondag.

Tijdens 1 april hebben wij in de Sjoel hamburgers gebakken. Het 
was reuze gezellig en we hebben er 100 euro aan overgehouden 
voor activiteiten in de Sjoel.

In de winter hebben wij op maandag warme soep verzorgd 
voor de marktlui. Zonder vrijwilligers zou ik dit werk niet kunnen 
doen. Dank aan Burt en Richard!

Het project van HipHelpt (& Schuldhulpmaatje) in samenwerking 
met andere kerkgemeenten op Voorne, is voorlopig van de baan. 

Kerken in Hellevoetsluis werken nauw samen met elkaar en 
zien het niet zitten om dit breder te organiseren met de andere 
kerken in Voorne aan Zee. De bedoeling is en was om gezamen-
lijk als kerken op Voorne rond de tafel te zitten met nog andere 
maatschappelijke organisaties. Nu moet elke kerk, hoe groot of 
klein, zelf het gemeentelijke beleid volgen net als de uitwisseling 
via het zogenaamde Vangnetoverleg. Met het werk van de Sjoel 
blijft de diaconie betrokken en werken we lokaal samen waar we 
kunnen met andere organisaties in Brielle.

Tonn den Otter

Van de Diaconaal werker uit de Sjoel
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Uitnodiging voor Lente Lunch
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder zijn 
van harte welkom voor de Lente Lunch 
op woensdag 6 mei, vanaf 12.00 uur, in 
de Sint-Catharijnekerk. De lunch duurt tot 
ongeveer 14.30 uur.
Bij aanvang is er muziek en een drankje.

Aansluitend een driegangen lunch
U kunt u alleen of samen met nog een 
tweede persoon, aanmelden tot en met 
zaterdag 25 april.
Geef hierbij ook aan of u dieetwensen 
heeft. 

Aanmelden gaat via:
herman_bloemhof@hotmail.com
telefoon 06 512 36 988
of in de brievenbus, Van Almondeweg 25. 
Het kan door weersomstandigheden in de 
kerk fris zijn; kleedt u warm genoeg!

In de vastentijd organiseerde de oecu-
menische werkgroep uit Brielle weer drie 
vastenmaaltijden. Dit jaar deden we mee 
met het project dat parochie breed was 
uitgekozen door de parochies Nicolaas 
Pieck & Gezellen en De Heilige Familie. 
Op 25 februari kwam Elma Nouland, 

initiatiefnemer van het project, het project 
toelichten. Op 11 maart zong het Tai-
zé-koor van de RK-kerk Martelaren van 
Gorcum. Op 25 maart vertelde Helene 
Perfors over haar werk als koopvaardij-
predikant en het werk van De Bridge in 
Oostvoorne. Het waren goed bezochte 

avonden, met heerlijke soepen en mooie 
vrijwillige bijdragen. We hebben ruim 690 
euro opgehaald voor het project. Iedereen 
bedankt voor zijn dan wel haar bijdrage in 
welke vorm dan ook.

Namens de oecumenische werkgroep 
Brielle, Arja, Hennie, Suzanne en Aryanna

Van de 
kerkenraad

Donderdag 9 april vergaderde de kerkenraad waarvan hierbij op 
hoofdlijnen een overzicht van wat besproken is.

Beleid vrijwilligers
In het vorige kerkblad informeerden we u al over het beleid rond 
vrijwilligers in onze kerkgemeenschap. In deze vergadering is het 
beleidsstuk over doel,  taken, verantwoordelijkheden en begelei-
ding van vrijwilligers definitief vastgesteld. U kunt het eerdaags 
nalezen op de website. Bij de bespreking van dit beleid is ook 
besloten een avond voor onze vrijwilligers te houden. Dit zal 
waarschijnlijk in het najaar plaatsvinden.

Jaarrekening diaconie
De jaarrekening van de diaconie is besproken. Na kascontrole 
wordt deze op 19 en 26 april ter inzage gelegd voor de gemeen-
te. Daarna aangeboden aan de Classis Delta.

Communicatie gemeenteleden
Ter sprake zijn ook de brieven aan gemeenteleden besproken. En 

dan met name de tenaamstelling. De ene keer is de brief gericht 
aan de heer en mevrouw …, dan weer aan de heer ..., en me-
vrouw wordt dan geacht mee te lezen.
Dat kan beter. We gaan uitzoeken waarom er verschillen in de 
tenaamstelling zijn en gaan hierin uniformiteit aanbrengen.
 

Ambtstermijn ambts- en taakdragers
Traditioneel verwelkomen we in de dienst van de laatste zondag 
van augustus nieuwe ambts- en taakdragers en nemen we 
afscheid van vertrekkende. Voor voorzitter en scriba liep de 
ambtstermijn al in 2025 af. Beiden hebben toen aangegeven nog 
aan te blijven en dat geldt ook voor het komend jaar.
Ook voor de voorzitter van het College van diakenen zit de 
termijn erop. Gelukkig heeft ook Herman Bloemhof aangegeven 
nog twee jaar door te gaan. Op 30 augustus nemen we dus geen 
afscheid van vertrekkende ambtsdragers. Wel worden dan nieu-
we taakdragers bevestigd. We blijven ondertussen wel naarstig 
op zoek naar nieuwe leden voor de kerkenraad, temeer daar er 
nog steeds een vacature is voor jeugdouderling. 

Vastenmaaltijden voor Tata Cookies in Yogyakarta



Het is in Rockanje inmiddels al een goede 
traditie: Hemelvaartsdag beginnen met 
een mooie wandeling door de natuur. 
Op donderdag 14 mei verzamelen om 
6.45 uur op de parkeerplaats van Natuur-
monumenten aan het Kreekpad in Roc-
kanje om vandaar een wandeling naar het 
Breede Water te maken onder begeleiding 
van onze gids Dick Zwart. We raden u aan 
om stevige wandelschoenen te dragen.
Na deze wandeling gaan we naar de 
Welkomkerk, waar ons een heerlijk ontbijt 
wacht. We proberen tussen 8.30-8.45 
uur in de kerk aanwezig te zijn, zodat de 
eieren niet koud worden.

Om 9.30 uur zal de kerkdienst beginnen 
waarin ds. Peterjan van der Wal voorgaat. 
De collecte tijdens deze dienst is bestemd 
voor ‘Givat Haviva’, een mensenrech-
tenorganisatie in Israël die zich op vele 
manieren inzet voor vrede en in 2001 de 
UNESCO-prijs voor vredeseducatie heeft 
ontvangen.
Wilt u graag met ons ontbijten, maar kunt 
u niet meedoen met de wandeling, geen 
enkel probleem. U bent van harte welkom 
bij het ontbijt.
Wanneer de wandeling niet door kan 
gaan vanwege slecht weer, krijgt u hier op 
tijd een mail over. Het ontbijt om 8.45 uur 

gaat in ieder geval door, net als natuurlijk 
de kerkdienst.
De bijdrage voor het ontbijt is, op vrijwil-
lige basis, vijf euro. Dit geld wordt in zijn 
geheel besteed aan Kruidvatbonnen voor 
de cliënten die gebruik maken van de 
Voedselbank in Brielle.
We hopen op een heerlijke wandeling, 
een gezellig ontbijt en een mooie samen-
komst!
Wanneer u deel wilt nemen aan de 
wandeling en/of het ontbijt, wilt u zich 
dan voor 10 mei opgeven Willemijn Kon, 
telefoon 06 2243 5534, of e-mail
willemijnkon@kpnmail.nl.

Dauwtrappen, ontbijt en kerkdienst op Hemelvaartsdag in Rockanje
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Restauratie kerkgebouw
De voorbereidingen voor de gecombi-
neerde werkzaamheden aan het lichtven-
ster en een raampartij maken helaas geen 
voortgang. In de vorige uitgave hebben 
wij al gemeld dat deze werkzaamheden 
van start kunnen gaan zodra ook de ge-
meente haar opdracht zou verstrekken.
Tot op heden heeft de gemeente echter 
nog geen toestemming verleend, waar-
door het niet mogelijk is om in 2026 met 
de restauratie te beginnen.
Het moge duidelijk zijn dat wij zeer 
teleurgesteld zijn in deze trage besluitvor-
ming.

1 April
Op 1 april 2026 vond er een geslaagde 
dag plaats in ons kerkgebouw. Dankzij 
de inzet van een grote groep vrijwilligers 
konden bezoekers de hele dag genieten 
van diverse muziekvoorstellingen, die 
zeer positief zijn ontvangen. Wij willen 
alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor 
hun bijdrage. Mede door hun inzet heeft 
de catering bovendien een mooi bedrag 
van circa 1.500 euro opgebracht.

Culturele Commissie
Binnen de Culturele Commissie heeft 
een verandering plaatsgevonden. Willem 
Meyboom heeft zijn rol als voorzitter 
neergelegd. De taken zijn inmiddels bin-
nen de commissie herverdeeld, waardoor 
het lopende programma – met enkele 
aanpassingen – op een goede en verant-
woorde manier kan worden voortgezet. 
Wij spreken onze grote waardering uit 

voor de jarenlange inzet en betrokkenheid 
van Willem.

Verhuur kerkgebouw
Ook de verhuur van het kerkgebouw 
verloopt dit jaar weer voorspoedig. Wij 
zijn dankbaar dat dit mogelijk is dankzij 
de inzet van onze kosters en vrijwilligers, 
die zich steeds opnieuw inzetten om 
activiteiten en catering in goede banen te 
leiden. 

Schoonmaak van de goten
Op grote hoogte hebben onze vrijwilligers 
weer zakken vol bladeren en takken uit de 

dakgoten verwijderd. Ook hiervoor een 
welgemeend woord van dank voor jullie 
inzet.

Gevonden voorwerpen
Dat het in de winter behoorlijk koud kan 
zijn in de kerk, is inmiddels wel bekend. 
Op de website staat de foto van de ge-
vonden voorwerpen. Als er iets tussen zit 
dat van u is, kunt u zich na de dienst op 
zondag melden in de consistorie. Wat na 
begin mei overblijft, zullen wij doneren 
aan de rommelmarkt.

Daan van der Ent, 
voorzitter Cvk

Van de 
kerkrentmeesters



Samen genieten van Zeeuws Museum
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De lente geeft een prachtige bloesem en 
bloemen. Daarom werden met de dames 
van de Crea-doe op maandag 13 april 
prachtige bloementaarten gemaakt. 
Hilly Timmerman gaf de workshop. Zij 
maakte ook mooie bloemstukken voor 
de Najaarsmarkt en werkt samen met de 
dames van de liturgische werkgroep.

Begeleiders gevraagd kerkdiensten De Plantage

Crea-doe workshop 
bloementaart 

Op elke tweede en vierde vrijdag in de maand is er in verpleeg-
huis Careyn De Plantage een korte kerkdienst. De bewoners 
die daaraan meedoen, worden begeleid door vrijwilligers uit de 
Rooms-katholieke en Protestantse kerk. 
Vanuit de Sint-Catharijnekerk is Klara Reuter de coördinator van 
de vrijwilligers. Mede namens haar doe ik een beroep op de 
lezers van het kerkblad. Zou je willen overwegen het vrijwilligers
team te komen versterken? Je bent maar een paar keer per jaar 
aan de beurt en het kost je ongeveer twee uur per keer, inclusief 

het ophalen en terugbrengen van de bewoners. Klara is graag 
bereid om verdere informatie te geven. 
Je kunt de kerkdienst ook een keer bezoeken om de sfeer te 
proeven. De dienst begint om 18.30 uur en duurt ongeveer 
40 minuten. Het rooster vind je in het kerkblad. 
Hartelijk welkom.

Lauwrens van der Leer
geestelijk verzorger Careyn De Plantage 

(06 22110389)

Met een groep van veertien personen 
(een recordaantal!) ging onze reis dit keer 
een hele andere kant van het land op, 
namelijk naar Middelburg. 
Het was de achtste keer dat wij met 
elkaar op stap gingen. Een prachtige rit 
over de Zeeuwse eilanden waarbij wij het 
gevoel hadden op schoolreis te zijn. De 
verschillende landschappen met weidse 
vergezichten toonden ons de schoonheid 
van Zeeland. 
Het bezoek aan het museum begon met 
koffie of thee met wat lekkers erbij. Het 
museum bevindt zich in een oude Abdij 
en is op zichzelf al de moeite van een 
bezoek waard. 
Onder leiding van een gids kregen wij 
een rondleiding door het museum. Aan 
de hand van archeologische vondsten, 
schilderijen en prachtige wandtapijten 
kregen wij een nieuwe kijk op de geschie-
denis van Zeeland. Bij de wereldberoem-
de wandtapijten waarop de zeeslagen 
uit de 16e eeuw te zien waren, stonden 
wij uitgebreid stil. De gids maakte ons 
deelgenoot van een herziene versie op de 
‘eersteling der vrijheid’. Deze eer zou niet 
aan Brielle maar aan Vlissingen toebeho-

ren.
Niet handig om dit zo vlak voor het 
1-aprilfeest te horen. Wij gingen dan ook 
maar niet in discussie en kozen ervoor 
de geschiedenis maar te laten zoals die 
volgens ons is. 
Na de rondleiding werd een gezamenlijke 
lunch genuttigd waarbij eenieder zicht-
baar genoot van zowel het eten als het 
praatje met elkaar. Na een korte wande-

ling door de stad werd de terugreis aan-
vaard. We kijken terug op een geslaagde 
dag. Ons volgende bezoek staat nog niet
gepland maar zal waarschijnlijk ergens in 
november van dit jaar plaatsvinden. Heeft 
u nadat u dit stukje gelezen heeft ook zin 
om mee te gaan, spreek ons dan een keer 
aan of hou het kerkblad in de gaten.  

Riet van Toor en Alina van Meggelen



Op de zondagen in de Paastijd komen de 
hoofdlezingen uit Johannes. Op Hemel-
vaartsdag en Pinksteren vraagt het begin 
van het boek Handelingen de aandacht. 
Na Pinksteren is het weer Matteüs wat de 
klok slaat. Daarnaast is er in de Paastijd 
een alternatief spoor dat lezingen uit He-
breeën op het rooster zet. In hoeverre dat 
aan de orde komt, is nog open.

26 april
Johannes 10: 1-10. Jezus vertelt wat Hij 
voor mensen betekent. Daarvoor gebruikt 
Hij de beeldspraak van een schaapskooi: 
Jezus is de deur naar die schaapskooi.

3 mei
Johannes 14: 1-14. Jezus vertelt zijn 
leerlingen dat Hij de weg, de waarheid en 
het leven is en dat ze de Vader zien als ze 
Jezus zien.

10 mei
Johannes 16: 16-24. Jezus zegt dat zijn 
leerlingen Hem binnenkort niet meer 
zullen zien, maar later zullen ze Hem 
terugzien. 

14 mei, Hemelvaart
Handelingen 1: 1-11. Jezus spreekt 
afscheidswoorden tegen zijn leerlingen, 
voordat Hij wordt opgenomen in een 
wolk en ze Hem niet meer zien.

17 mei
Johannes 17: 1-13. Kort voordat Hij het 
leven op aarde verlaat, bidt Jezus tot zijn 
Vader. Hij verwoordt wat Hij gedaan heeft 
en draagt zijn leerlingen aan Hem op.

24 mei, Pinksteren
Handelingen 2: 1-24. De leerlingen van 
Jezus ontvangen de heilige Geest. Ze 
gaan naar buiten en beginnen op luide 
toon te vertellen.

31 mei
Matteüs 28: 16-20. Jezus geeft zijn vol-
gelingen de opdracht zijn boodschap te 
verspreiden en Hij geeft de belofte altijd 
bij hen te zijn.

(vrijdag 18.30 uur)
24 april	 Belia en Henk Lugtenburg
8 mei	 Johanneke van Vliet
22 mei	 Emiel van Asperen

Sint-Catharijnekerk en Sjoel
• �elke maandag  

Inloophuis Sjoel, Turfkade 16, 10.00 uur 
12.00 uur aanschuiflunch

• �elke maandag 
Crea-doe-middag, 14.00 uur, Sjoel

• �elke dinsdagavond Sint-Catharijne  
Cantorij, 20.00 uur, Sint-Catharijnekerk

• �(bijna) elke vrijdag 
Inloophuis Sjoel, 10.00 uur 
’s middags Repair Café

April
26	�Klezbez met klezmermuziek in de 

Sjoel, 15.00 uur

Mei
1	� Start toeristenbezoek Sint-Catharij-

nekerk, maandag tot en met zaterdag 
10.30 - 16.30 uur

3	 Kindernevendienst
4	� Herdenkings- en bevrijdingsconcert 

Randstedelijk Mannenkoor,  
Sint-Catharijnenkerk, 20.45 uur

6	� Lente Lunch, Sint-Catharijnekerk,  
12.00 uur

6	� Huiskring Leef je geloof, 19.30 uur 
Tjeerd & Anneke de Groot,  
tpdegroot@kpnmail.nl, 06-4146 4146

7	� Wake voor gerechtigheid en vrede in 
Palestina, 19.00 uur, Oostvoorne

17	� Evensong, Sint-Catharijnekerk,  
17.00 uur

20	�Huiskring Leef je geloof, 19.30 uur 
Tjeerd & Anneke de Groot,  
tpdegroot@kpnmail.nl, 06-4146 4146

24	�Pinksterdienst, 10.00 uur, bij goed weer 
buiten bij Tintestein

Juni
4	� Wake voor gerechtigheid en vrede in 

Palestina, 19.00 uur,  
Sint-Catharijnekerk

Kerkdiensten Plantage

Agenda

Bij de 
diensten
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Zondagmorgen 31 mei wordt een bijzondere kerkdienst met doop en belijdenis. Begin 
dit jaar kwam het verzoek van Amy of zij in de Sint-Catharijnekerk gedoopt kon wor-
den. Amy is afkomstig uit China, maar vanwege haar christelijke activiteiten heeft ze 
het land moeten ontvluchten en in ze in Nederland terecht gekomen, uiteindelijk in 
Brielle. Regelmatig bezoekt ze de kerkdiensten in de Sint-Catharijnekerk. De kerkenraad 
heeft verheugd gereageerd op haar verzoek. Op de zondag na Pinksteren, 31 mei, zal zij 
gedoopt worden. Dat is ook de zondag voor de vervolgde kerk. Op deze zondag komen 
deze twee thema’s nu op een bijzondere manier samen en wordt weer zichtbaar dat het 
voor veel medechristenen niet vanzelfsprekend is dat ze in hun eigen land hun geloof 
vrij kunnen uitoefenen. 
We wensen Amy alle goeds: Dat de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van 
God en de eenheid met de heilige Geest met haar zal zijn (2 Korintiërs 13: 13).

Kindernevendienst is er op zondagmor-
gen 3 mei en zondagmorgen 24 mei. Op 
24 mei, Pinksteren, is bij goed weer de 
kerkdienst en ook de kindernevendienst 
buiten in Tinte.

Afgelopen Paasmorgen was er voor aan-
vang van de kindernevendienst weer een 
kort praatje met dominee Eibert Kok.

Doop en belijdenis

Kindernevendienst



Kerkdiensten vanuit de Sint-Catharijnekerk zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl 
en via ons YouTube-kanaal.

		  Collecten

Zondag 26 april 	 4de zondag van Pasen	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 Pauluskerk
ds. Bindert Hovinga (Terneuzen)		  Onderhoud

Zondag 3 mei	 5de zondag van Pasen	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 Myanmar
ds. Stefan Francke (Middelburg)		  Onderhoud

Zondag 10 mei	 6de zondag van Pasen	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 Kenia
ds. Eibert Kok		  Onderhoud

Donderdag 14 mei	 gezamenlijke dienst Hemelvaartsdag	 gezamenlijk doel:
09.30 uur	 Rockanje, Oostvoorne en Brielle	 Givat Haviva:
ds. Peterjan van der Wal	 dauwtrappen 06.45 uur 	 mensenrecht organisatie
Welkomkerk Rockanje	 ontbijten 08.45 uur	 uit Israël

Zondag 17 mei	 7de zondag van Pasen	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 Hospice De Waterlelie
ds. Peterjan van der Wal		  Onderhoud

Zondag 24 mei 	 gezamenlijke Pinksterdienst 	 gezamenlijk doel:
10.00 uur	 liturgische kleur is rood	 50/50 Epilepsiefonds en
ds. Eibert Kok, ds. Marijke van Selm	 buitendienst Tintestein, Strypsedijk 48 Tinte	 Artsen zonder Grenzen 
ds. Peterjan van der Wal

Zondag 31 mei	 Trinitatis (Zondag van de Drie-eenheid)	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 Stichting Destino
ds. Eibert Kok	 doop en belijdenis	 Onderhoud
	 m.m.v. Sint-Catharijne Cantorij

Zondag 7 juni	 1ste  zondag na Trinitatis	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 Pakistan
ds. Eibert Kok		  Onderhoud

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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De Pinksterduif

Kinderpagina

Een inspirerend Pinksterverhaal van Greet Brokerhof-van der Waa 
en Xanta-Iris Vorst. 
De versie die ik rond 1995 heb gekocht, heb ik in de tussenlig-
gende jaren rond Pinksteren vaak voorgelezen. Het is een verhaal 
dat nog steeds van toepassing is en laat zien dat we te allen tijde 
niet achterover mogen leunen. Kom en blijf in beweging nu we 
het cadeau van Pinksteren binnenkort weer in ontvangst mogen 
nemen.
De ‘hoofdpersoon’ in dit verhaal is een kleine duif die op Pasen 
geboren is. Een Vredesduif dus, want met Pasen hebben we ge-
vierd dat het goed zit tussen God en mensen. Jezus, de zoon van 
God, cijferde zichzelf weg voor een vredevollere toekomst voor 
de gehele mensheid. 
De kleine Vredesduif gaat nadat zij heeft leren vliegen bekijken 
hoe die wereld eruit ziet en zo ontstaat het volgende verhaal.
De teleurstellingen vallen haar zwaar. Ruziënde kinderen, natuur 
die zich ziek voelt, mensen en kinderen die in armoede leven: 
‘Waar is het in vredesnaam vrede?!’  Ze besluit om tot actie over 
te gaan en wil met kinderen en mensen praten. Ze vraagt aan de 
mensen als ze van het voorjaarszonnetje genieten: “Wat doen 
jullie nu met de vrede die jullie op Pasen gevierd hebben?” De 
mensen antwoorden: “We zitten erop te wachten want eens zal 
er een tijd komen dat we de vrede van God zien. Ondertussen 
genieten we bijvoorbeeld van de zon, dan duurt wachten niet zo 
lang.” 
De vredesduif begrijpt van dat afwachten niets en vliegt weer 
verder en landt bij een groepje kinderen. Hier vraagt ze: “Als jullie 
een nieuwe wereld moeten maken, hoe zou die er dan uitzien?” 
De kinderen noemen allemaal hele fijne mooie en goede dingen 
op waardoor de duif hen vraagt of ze willen helpen om dit te 
realiseren. Helaas, zijn de reacties nu tegenvallend totdat de 
vredesduif zucht en hen Pasen in herinnering brengt. Aarzelend 
wordt er door een jongetje gezegd dat ze het nog een keertje 
gaan proberen. Ze lopen weg en roepen: “Maak je niet ongerust. 
Het komt misschien nog wel goed!”

Toch maakt de kleine Vredesduif zich zorgen en lusteloos pikt ze 
een paar graantjes op.
Plotseling hoort ze iemand zeggen: “Roekoe, zo word je nooit een 
grote duif!” De kleine Vredesduif stuift op en zegt: “Houd je snavel 
en bemoei je met je eigen zaken!” En ... ooh wat schrikt ze van 
zichzelf en ze schaamt zich een beetje want ruzie maken past 
niet bij de Vredesduif. Ze vliegt naar een hoge kerktoren en denkt 
ongelukkig: “Nu ben ik al vijftig dagen uit het ei en begin ik zelf 
ook al ruzie te maken. Ben ik eigenlijk wel een Vredesduif?” 
De kleine duif kijkt een tijdje treurig voor zich uit. Er komt iemand 
naast haar zitten, ze merkt het niet eens. “Wat zit jij daar verdrietig 
naar beneden te kijken, kleine duif,” hoort ze opeens. Verbaasd 
kijkt ze naast zich. “Wat ben jij een vreemde vogel,” zegt ze dan.
“Ik ben er net zo eentje als jij,” zegt de vreemde vogel. “Ik ben een 
duif, een Vredesduif, maar wel een heel speciale.” De veren van 

deze duif zijn opvallend rood en oranje met soms een gele gloed.
De kleine Vredesduif wordt er van binnen warm van. De grote 
Vredesduif zegt: “Ik kom van God, ik ben een Pinksterduif. Ik vertel 
dat de mensen niet moeten wachten en laat ze merken dat God 
bij hen is, ook al kun je hem niet zien. Ook mij kunnen ze niet 
zien, ik ben als de wind, die door hun haren waait. Als de lucht die 
ze in- en uitademen. Ik breng ze op ideeën om hoe ze een wereld 
vol vrede kunnen maken. Het zal niet vanzelf gaan en er zal nog 
veel mis gaan. Hoe dan ook, ik zal er voor zorgen dat mensen 
toch aan de vrede blijven werken.”
De kleine duif haalt diep adem en voelt zich gelukkig. “Dat is 
goed nieuws,” zegt ze dan. “En … begin bij de kinderen, als zij het 
begrepen hebben kunnen ze naar de grote mensen. En als die het 
begrijpen kunnen ze weer naar andere mensen …”
En … door een groepje kinderen wordt er over dit verhaal een 
liedje gezongen. Kijk op You Tube naar De Pinksterduif door Otto 
Grevink.  
In de kerk ligt er op de toeristentafel een stapeltje kopietjes van 
de Vredesduif.
Door zelf met een liniaal lijnen op de achterkant te trekken maak 
je hiervan je eigen puzzel. Natuurlijk kan er gevarieerd worden 
met het aantal stukjes. Knip over de aangebrachte lijnen en plak 
de puzzel weer in elkaar op een ander blad.
Zoals het werken aan vrede vaak een puzzel is zo is ook deze 
plaat een puzzel. Succes met allebei! 

Afke Holwerda
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Uit de 
Startbijbel

Bedenk het zelf ...
Er werd dus in verschillende talen over de goedheid van God 
gesproken. Dat gebeurt nog steeds over de hele wereld, bij-
voorbeeld in het Duits, Slowaaks, Engels, Italiaans, Frans, Deens 
en Spaans.
Zoek de taal bij de volgende zinnen:
1. God is good!
2. Boh je dobry!
3. Dieu est bon!
4. Gott ist gut!
5. Gud er god!
6. iDios es bueno!
7. Dio é bueno!

Weetje

Stukje Bijbelgeschiedenis ...
Aan het begin van het Lucas-evangelie en van het boek Hande-
lingen schrijft Lucas aan een zekere Theofilus. Er zijn verschil-
lende ideeën over wie er bedoeld wordt met Theofilus. Om 
te beginnen kwam het in de Oudheid voor dat schrijvers hun 
boek opdroegen aan een rijke opdrachtgever. Sommigen zijn 
van mening dat Theofilus, een verder onbekend persoon, de 
opdrachtgever van het Lucas-evangelie geweest moet zijn. An-
deren denken dat zijn naam, in het Nederlands vertaald ‘door 
God geliefd’, een symbolische aanduiding is voor de christe-
lijke lezer in het algemeen. In ieder geval lijkt het erop dat het 
bedoeld is voor christenen van Joodse en niet-Joodse afkomst 
op verschillende plekken in het Romeinse rijk. 

De komst van de heilige Geest (Handelingen 2)

De gelovigen krijgen de heilige Geest en spreken in vreemde talen
Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij 
elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd 
geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal 
in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. 
Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en kwam op iedereen een 
vlam neer.
Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen 
ze te spreken in vreemde talen.
Er waren op dat moment in Jeruzalem veel Joden uit alle delen 
van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vie-
ren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal 
op af. Ze begrepen er niets van want iedereen hoorde de gelovi-
gen spreken in eigen taal. 
Iedereen was erg verbaasd en zei: “De mensen die daar praten, 
komen allemaal uit Galilea. Hoe kan het dan dat we ze allemaal 
horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens an-
ders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oos-
ten, anderen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. 
Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. En toch horen we 
allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de 
geweldige dingen die God doet ... De mensen snapten er niets 
van en vroegen aan elkaar: ‘Wat betekent dit toch allemaal?’
Toen kwam Petrus naar voren en zei: “Beste mensen in Jeru-
zalem. Luister goed naar mijn woorden. Jullie denken dat wij 
dronken zijn, maar dat is niet zo want het is nog maar negen uur 
in de ochtend!
Nee, vandaag gebeurt waarover de profeet Joël in het Oude 
Testament al gesproken heeft. In zijn boek staat: ‘God zegt: Als 
het einde van de tijd dichtbij is, zal ik mijn Geest aan de mensen 
geven. Aan mannen en vrouwen, aan oude en jonge mensen. 
Dan zullen ze dromen krijgen en als profeten spreken ...

De profeet en apostel Lucas is in de bijbel vooral bekend om het Evangelie van Lucas waarin hij over de geboorte en het leven 
van Jezus Christus schrijft. Voor Lucas is Jezus de redder van alle mensen. Lucas legt de nadruk op de liefde van Jezus voor 
arme mensen en mensen die overal buitenstaan. 
In zijn tweede boek, de Handelingen van de apostelen, vertelt Lucas over de eerste christenen. En over de apostelen, de men-
sen die eropuit trokken om het goede nieuws van Jezus bekend te maken.



Tuincentrum

M. van den Berg

Nieuwe naam  
Vertrouwde service 
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Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
fax: 0181-472334
maandagochtend gesloten

Voor al uw bloemwensen

Voor al uw 
schilder-, behang- en glaswerk 

staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

en vakwerk
www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

Dalweg 30a • 3233 KK Oostvoorne • (0181) 415577

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

Vraag het aan Kirsten van Jole
voorhuys1@hotmail.nl
www.kaashandelvoorhuys.nl

‘t Voorhuys
Nobelstraat 3
Brielle

• belegde broodjes
• partyschalen
• cadeaupakketten
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Herdenking-
Bevrijdingsconcert
met Randstedelijk
Mannenkoor

English Weekend
met Evensong

Op maandagavond 4 mei geeft Het 
Randstedelijk Mannenkoor onder leiding 
van dirigent Arjan Breukhoven in samen-
werking met de gemeente Voorne aan 
Zee een concert in de Sint-Catharijnekerk 
in Brielle. Als soliste treedt de bekende 
sopraan Donij van Doorn op. Donij is 
bekend geworden als een van de drie 
sopranen bij het orkest van André Rieu. 
Met dit orkest trad zij over de hele wereld 
op in volle zalen en stadions. Ook treedt 
de fantastische saxofonist Patrick Curfs 
op. Patrick is voormalig chef-dirigent van 
het Orkest Koninklijke Luchtmacht. Evert 
van der Veen bespeelt het orgel. 
Het concert begint aansluitend aan de 
dodenherdenking om 20.45 uur. Het koor 
hoopt een volle kerk een plezier te doen 
met het concert. De toegang is gratis.

De cantorij van de Sint-Catharijnekerk 
organiseert op 16 en 17 mei een English 
weekend voor zangers met koorerva-
ring. Het koor zal onder leiding staan 
van David Allinson. Tijdens het weekend 
wordt er flink geoefend en aan het eind 
van zondagmiddag 17 mei wordt het 
geheel afgesloten met een Evensong. 

De Evensong begint om 17.00 uur. De 
toegang is vrij met aan de uitgang een 
collecte om de kosten te bestrijden. 

Een Evensong is een bijna geheel gezon-
gen vesperdienst volgens de eeuwenoude 
traditie van de anglicaanse kerk. Het is 
een ingetogen, meditatieve viering met 
Engelse koormuziek en orgelspel.
U bent van harte welkom!

Nacht zonder dak
In oktober 2017 organiseerde de jeugd van onze kerk een sponsering met als thema 
‘Nacht zonder dak’. Wat is fijner dan een dak boven je hoofd en lekker zacht bed te heb-
ben dus besloot de jeugd om ook een nachtje buiten te slapen.
Het was mooi weer. Zelfs de mooiste nacht van het najaar. De oproep om met elkaar een 
nacht buiten door te brengen in een doos werd door de jeugd omarmd, maar ook door 
gemeenteleden. Gul werd er gesponsord en werden de dozen door de jeugd opgezet 
op het grasveld nabij de kerk. Gemeenteleden kwamen langs om te ondersteunen en 
belangstelling te tonen. De opbrengst was uiteindelijk 1.599,54 euro. 
Met dank aan Johan Deur en zijn vader Wim Deur en natuurlijk de Fietsshop en Daan 
van der Ent voor de dozen.

Uit de oude fotodoos



V e r e n i g i n g  v a n  E s t a t e  P l a n n e r s  
i n  h e t  N o t a r i a a t

E P N 

Ambachtelijk en 
vakkundig inlijstwerk

• foto’s
• borduurwerk

• schilderijen
• zeefdrukken

• litho’s
• posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken 
van schilderijen

Voor het inlijsten van:

JAN BAZEN
LIJSTENMAKERIJ

ORIGINELE OUDE GRAVURES

Voorstraat 64
3231 BJ Brielle
0181 412083
www.janbazen.nl

AL MEER DAN 60 JAAR
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In het kerkblad van maart/april heeft u 
kunnen lezen dat de Protestantse Ge-
meente Brielle en de Stichting Behoud 
Synagoge Brielle gezamenlijk Trio Wilde 
Eend uitnodigen met de voorstelling De 
Schemermens.
Het is een aangrijpend, muzikaal ver-
teltheaterstuk van Trio Wilde Eend over 
de Joodse advocaat Salomon Zeitscheck. 
Salomon, een oudere Joodse man, brengt 
zijn eenzame dagen door met denken, 
schrijven en wandelen. Hij voert pittige 
dialogen met zichzelf om de wreedheid 
en het geleden verlies door de Tweede 
Wereldoorlog te verwerken. Hij zoekt, 
levend in de ‘schemering’ van herinnerin-
gen en verlies, naar antwoorden en zijn 
verloren menselijkheid. 
Hij toont in de voorstelling zijn innerlijke 
strijd met het ‘waarom’ van de Holocaust. 
Het stuk toont hoe Salomon probeert 
het licht te vinden in het duister van zijn 
bestaan, vergelijkbaar met de Bijbelse 
figuur Job.
Het verhaal is gebaseerd op het leven en 

werk van de Joodse schrijver Abel J. Her-
zberg (1893-1989), die zelf in het concen-
tratiekamp Bergen-Belsen zat.
Trio Wilde Eend komt op donderdag 17 

september naar Brielle om twee voorstel-
lingen in de Sjoel te verzorgen.
De eerste voorstelling begint ’s middags 
om 16.00 uur en de tweede in de avond 
om 19.30 uur. De voorstelling duurt onge-
veer 75 minuten. 
Heeft u belangstelling om het vertelthe-
aterstuk bij te wonen dan kunt u mailen 
naar administratie@desjoelbrielle.nl en 
geef hierbij aan of u voorkeur heeft voor 
‘s middags of ’s avonds. Via de mail krijgt u 
een bevestiging dat u op de bezoekerslijst 
staat.
Het aantal plekken is beperkt en daarom 
brengen wij graag tijdig in kaart op hoe-
veel personen we kunnen rekenen.
Als tegemoetkoming in de onkosten 
vragen wij 10 euro per persoon. U kunt dit 
bedrag bij binnenkomst contant betalen.
Dit bedrag is inclusief een kopje koffie of 
thee.

Wim Littooij, Nando van Kleeff 
en Afke Holwerda

Theatervoorstelling: De Schemermens door Trio Wilde Eend

Pasen in beeld
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Na een kort verblijf in het ziekenhuis eind 
januari, kon Arie Mol herstellen in het 
zorghotel in Spijkenisse. Al snel bleek dat 
Arie niet meer zelfstandig thuis (Bienin-
gen 19) kon wonen. Eind maart mocht hij 
daarom verhuizen naar de Pancrasgors 21 
in de Plantage. Het postadres blijft voorlo-
pig nog steeds Bieningen 19.

Namens de familie, 
Jenneke Jongkind

Heel veel dank aan u allen, die bij het 
afscheid van Wim waren. De aandacht, 
aanwezigheid en de condoleances in de 
kerk, deden ons erg goed. Ook dank voor 
de bloemen, die we vanuit de kerk kregen, 
dat was een mooie blijk van meeleven.

Mede namens de kinderen,
Hennie Deur-Bos

Langs deze weg bedank ik een ieder 
omdat jullie mij in de afgelopen maan-
den zoveel kaarten en appjes hebben 
gestuurd. Het geeft echt een forse steun 
in de rug. Na twee maanden in medische 
sferen ben ik nu aan het revalideren en 
hoop over een aantal weken weer in de 
kerk te verschijnen.

Sijbrand Dob 

Hartelijk dank voor de mooie bos bloe-
men die ik mocht ontvangen van de kerk.

Lidy Zoer

Blij verrast mocht ik afgelopen zondag 
een bos bloemen onvangen. Het doet een 
mens goed te weten dat men je niet is 
vergeten. Hartelijk dank daarvoor.

Henriette Zijlstra-Lispet

Bedankt

90-jarige Douwe de Wagt zingt nog steeds

Wake en informatieavond Palestina

Inleveren kopij

19

Kopij inleveren voor 22 mei 12.00 uur: 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.
nl. U kunt de kopij ook brengen naar Tine 
Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieuwe 
kerkblad komt uit op 4 juni. Voor foto’s: 
Joost de Koning, (0181) 416043.

Douwe de Wagt heeft zijn negentigste 
verjaardag op grootse wijze gevierd in de 
Brielse Aap. Naast familie, vrienden en ken-
nissen ontbrak zijn Cantorij uiteraard niet. 
Douwe zingt namelijk zijn partij nog steeds 
uit volle borst mee. 
De Cantorij had voor deze middag een 
speciaal lied ingestudeerd met daarbij een 
duidelijke boodschap: ‘Douwe blijf vooral 
bij ons zingen want dat is voor de hersens 
goed en dat geeft onze mannen moed’.

Onze kerk is ook te volgen op: 

Protestantse Gemeente Brielle 

pgbrielle

De eerstvolgende wake voor gerechtig-
heid en vrede in Palestina wordt gehou-
den op donderdagavond 7 mei in de 
Dorpskerk in Oostvoorne. Aanvang 19.00 
uur. Het is een bijeenkomst in een sfeer 
van stilte, gebed, zang en bezinning, met 
meditatieve liederen en ruimte voor stilte. 
Iedereen is uitgenodigd om mee te bid-
den, te zingen of te luisteren. Wie wil, kan 
tijdens de wake een kaars aansteken. De 
wake duurt ongeveer een half uur.
In aansluiting op deze avond zal om 

20.00 uur een bijeenkomst zijn waarin ds. 
Dick Couvée vertelt over zijn ervaringen 
in Palestina. Dick Couvée is al jarenlang 
betrokken bij projecten van Palestijnse 
christenen. In het najaar van 2025 is hij 
nog op bezoek geweest in Palestina. Uit 
ervaring en verhalen weet hij hoe benard 
de situatie van de Palestijnen geworden 
is in het ongelijkwaardige conflict met 
de staat Israël, hoe hen onrecht wordt 
aangedaan en het leven bijna onmogelijk 
gemaakt.



Zorgboerderij 

Zingeving 

Zaalverhuur 

Rust & ruimte 

Energieneutraal 

E
n

e
rg

ie
n

e
u

tra
a

l 

Rust & ruimte 

Energieneutraal 

Zaalverhuur 

Rust & ruimte 

Energieneutraal 
Zingeving 

Zaalverhuur 

Rust & ruimte 

Energieneutraal 

plus.nl

Vandaag 
besteld, 
vandaag 
in huis.
Bij PLUS kun je je boodschappen online bestellen. 

Dat is al handig. Maar helemaal handig is  

PLUS Express: daarmee heb je je boodschappen 

2 uur later al thuis. Of ze staan na 2 uur  

al klaar bij jouw PLUS.

John Bos / Reede 36 // Brielle //  

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00

NIEUW

Plus Bos   Reede 36   3232 CZ Brielle

Beleef het verschil.

0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes.com

Zeg het met bloemen

Superverse bloemen
maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18


