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Meditatie 
ds. Eibert Kok

Nu ik dit schrijf, is het nieuwe jaar net begonnen. Een nieuw jaar, 
nieuwe kansen. Een goed moment voor veel mensen om goede 
voornemens te maken. Als dit nummer van het kerkblad ver-
schijnt, is Blue Monday alweer achter de rug (dit jaar 19 januari), 
een term die ooit bedacht is door een Britse psycholoog. Volgens 
hem zou die maandag in januari de dag zijn waarop de meeste 
mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Het 
weekend is net voorbij, het is nog steeds winter en donker, en 
de goede voornemens lijken toch niet te lukken. Zelf heb ik deze 
jaarwisseling geen goede voornemens gemaakt. Ja, ik heb wel 
gedacht aan wat ik bij elke jaarwisseling denk: Misschien kan ik 
wat meer structuur brengen in mijn hardlooprondjes en weer 
eens beginnen met orgelspelen. Maar toch lijkt elk jaar weer 
verdraaid veel op het vorige.

Wel heb ik bij de jaarwisseling stilgestaan bij het afgelopen jaar. 
Wat sprong eruit? Wat waren de hoogtepunten en de dieptepun-
ten? Het hoogtepunt van vorig jaar was toch wel de trouwdag 
van mijn dochter op een mooie zaterdag in oktober. En als ik 
naar mijn werk als predikant kijk dan waren er – naast allerlei 
zorgen – ook verschillende hoogtepunten: Mooie bijzondere 
vieringen in gezamenlijkheid met anderen bijvoorbeeld. Voor mij 
geldt de cursus ‘Zorg voor de ziel’ die ik vorig jaar deed ook als 
een hoogtepunt. Zes keer ben ik naar Heeswijk-Dinther gereden 
om van maandagmiddag tot woensdagmorgen in de Abdij van 
Berne deze nascholing te volgen. Dit keer was die niet bedoeld 
om ons als predikanten en kerkelijk werkers verder te bekwamen 
in het zorgen voor de ziel van anderen, maar om te zorgen voor 
de eigen ziel. In de drukte van het werk lukt het vaak niet zo 
goed om daar voldoende aandacht aan te geven. Deze cursus 
gaf mij die gelegenheid. Ik heb ervan genoten.

De bedoeling was om (weer) op zoek te gaan naar je eigen bron-
nen, naar de bronnen van je geloof. Een belangrijk onderdeel 
was het schrijven van een spirituele autobiografie. Dat klinkt mis-
schien zweverig maar dat is het niet. Bij het schrijven ervan ben 
ik mijn leven langsgelopen met de vraag waar ik misschien iets 
van God ervaren heb. Wanneer waren er momenten dat ik het 
gevoel had – hoe zeg je dat? – opgetild  te worden, gedragen te 
worden? Welke mensen hebben daarin een rol gespeeld, welke 
gebeurtenissen, welke teksten, welke plaatsen? Wat heb je mee-
gekregen van je ouders en de omgeving waarin je opgroeide? 
Het schrijven van de spirituele autobiografie was voor mij een 
mooie (her)ontdekkingstocht. Ik had niet eerder zo systematisch 
stilgestaan bij mijn spirituele levensverhaal. Veel elementen die 
daarin voorbijkwamen waren niet nieuw, maar toch heeft het mij 
goed gedaan daar weer eens langs te lopen. Stilstaan bij oude 
bronnen geeft ook een soort herbeleving ervan.

Ik weet al heel lang dat muziek van wezenlijk belang voor mij 
en mijn spiritualiteit is. Vorig jaar heb ik mezelf voor het eerst 
de vraag gesteld of ik wel een gelovige zou zijn geworden als er 
geen muziek zou zijn geweest die me daarbij op de goede toon-
hoogte had gebracht. Misschien wel niet. Dat geeft mij te denken 
over de muziek die we in de kerk gebruiken, waar ik zelf van ge-

nieten kan, maar die soms anderen niet of nauwelijks aanspreekt. 
De toon van de muziek kan een mens dichter bij God brengen, 
weet ik uit eigen ervaring. En kan dat ook níet doen of misschien 
wel een belemmering zijn.

Verschillende liederen kwamen voorbij in mijn spirituele au-
tobiografie, want liedteksten met de muziek erbij zijn voor mij 
onmisbaar gebleken om iets van Gods aanwezigheid te ervaren. 
Een lied dat voor mij heel belangrijk is geweest, is een tekst van 
Huub Oosterhuis met een melodie van Bernard Huijbers, een 
lied dat voor mij nieuwe perspectieven opende, mij de ruimte 
gaf om te geloven, om me daaraan over te geven. Het stond als 
Gezang 487 in het vorige Liedboek. Om redenen heeft het het 
nieuwe Liedboek niet gehaald.

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Mijn voornemen voor het nieuwe jaar is om vaker tijd en ruimte 
te nemen om stil te staan bij de bron van mijn bestaan. Dat doet 
een mens goed.

Goede voornemens
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De Abdij van Berne in de namiddagzon.



Uit het 
liedboek

(1) Maak ons uw liefde, God,

tot opmaat van het leven!

Wij zijn geroepen om

haar zingend door te geven.

De wereld zegt ons niet

de goede woorden aan.

Vernieuw ons hart en doe

ons uw beleid verstaan.

(2) Wij zijn aaneengevoegd,

bedacht met uw genade.

Op liefde hebt Gij ons

gebouwd, bedeeld met gaven.

En wat wij zijn draagt bij

tot welzijn van elkaar.

In onze eenheid wordt

uw liefde openbaar.

(3) Elkaar bidden wij toe:

volhard in het geloven,

verlies uw vreugde niet

en kom uw pijn te boven.

Laat lichten uw gezicht

over de duisternis

waarin de ander in

gemis gevangen is.

(4) Zeg toch het goede aan,

ook wie u kwaad toewensen.

De zon gaat op in uw

nabijheid bij de mensen.

Hun vreugden en verdriet

zullen u niet ontgaan;

in uw omarming heeft

eenzaamheid afgedaan.

(5) God, laat geen mensenkind

uit uw ontferming vallen.

Weer met uw ruime hart

het kwade van ons allen.

Gij zijt te goeder trouw

geweest van het begin.

Vasthoudend blijft Gij tot

uw liefde overwint.
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Geloof samen vieren
Ook dit jaar doet de Protestantse Gemeente Brielle een beroep 
op uw financiële betrokkenheid. Samen zorgen wij er zo voor dat 
onze geloofsgemeenschap vitaal en toekomstbestendig blijft.
De monumentale Sint-Catharijnekerk is al eeuwenlang een plek 
van ontmoeting, bezinning en geloofsbeleving. Niet alleen op 
zondag, maar ook door de week vinden hier talloze activiteiten 
plaats. Gemeenteleden komen samen om hun geloof te ver-
diepen, God te ontmoeten in lied en gebed en elkaar te onder-
steunen in vreugde en verdriet. Daarnaast biedt onze gemeente 
ruimte aan gesprekskringen, leerhuizen, muziekavonden en 
andere verbindende initiatieven. 
Om dit alles mogelijk te maken zijn middelen nodig. Zo zet 
onze predikant zich wekelijks met grote toewijding in voor de 
gemeente. Daarnaast hebben wij te maken met onderhoud van 
het monumentale kerkgebouw en met uiteenlopende exploita-
tiekosten.
Daarom vragen wij u om ons, waar mogelijk, financieel te on-
dersteunen. Met uw bijdrage helpt u ons het kerkelijk werk voort 
te zetten en ruimte te blijven geven aan ontmoeting, geloof en 
gemeenschap.
In januari en februari gaan landelijk weer duizenden vrijwilli-
gers op pad voor de actie Kerkbalans. Ook binnen onze Brielse 
gemeente zetten veel vrijwilligers zich in om Kerkbalans 2026 tot 
een succes te maken. Doet u ook dit jaar weer mee? Met uw gift 
draagt u persoonlijk bij aan een levende gemeente, waar men-
sen elkaar écht kunnen blijven ontmoeten. Hartelijke bedankt!

Speciaal verzoek
Om ons ledenbestand te actualiseren vragen wij u om op het 
toezeggingsformulier uw emailadres en mobiel telefoonnummer 
te vermelden.

Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!
Sytze de Vries schreef de tekst van Lied 974 bij Romeinen 12: 
9-21. Het is niet een strakke berijming van dat Bijbelgedeelte 
maar een vrije bewerking ervan die de gedachten uit Romeinen 
12 begrijpelijk en toegankelijk maakt. ‘Maak ons uw liefde God, 
tot opmaat van het leven!’ In de muziek is een opmaat het onbe-
klemtoonde begin van een zin, de aanloop naar wat komen gaat 
en het accent zal krijgen, en onlosmakelijk daarmee verbonden. 
Zo wordt het woord ook figuurlijk in onze taal gebruikt. Een 
lied dus over Gods liefde die vooraf gaat aan het leven. Wij zijn 
geroepen om die liefde zingend door te geven (1). Wij zijn op 
die liefde gebouwd en in onze eenheid wordt die openbaar (2). 

Al gaande het lied wordt de kring van Gods liefde steeds groter 
en meer alles omvattend. Gods liefde is opmaat, maar ook het 
einde, het doel: Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint 
(slotregel). Daartussen beweegt zich dit lied. Daartussen beweegt 
zich ons leven.
De melodie is van Wim ter Burg, die vooral bekend is geworden 
door de melodieën die hij schreef voor de kinderliederen van 
Hanna Lam in ‘Alles wordt nieuw’. Vaak sterke melodieën met 
een verrassende eenvoud. Zo ook hier.
Op zondag 8 februari zullen we dit lied zingen in de dienst van 
Schrift en Tafel samen met de cantorij.

Actie Kerkbalans

Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!

Geloof 
samen 
vieren

januari/februari 2026



Kerkkronkel 
Theun Klein
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Kerstvrede
Nee, het was geen witte kerst. Maar met 
een strakblauwe lucht en gouden zon 
heerste er toch een vredige sfeer. En 
vanuit ons vakantiehuis in het Diepen-
veens bos zagen we massa’s wandelaars 
genieten van het weer en de wereld. Rust, 
orde en harmonie heersten alom. Maar 
toen ik later in museum More in Gorssel 
oog in oog stond met schilderijen uit het 
Interbellum, de periode 1919 tot 1939, 
kroop er een ongemakkelijk gevoel naar 
binnen. Vanaf de meeste schilderijen 
staarden jonge mensen met lege blikken 
mij aan. Keken naar een werkelijkheid 
waarin het recht van de sterkste gold. Dat 
hebben we gelukkig achter ons gelaten, 
dacht ik even. Tot ik, in het boek Verha-
len voor de zevende dag uit 1979 op de 
dagboeknotities van een generaal stuitte. 
Het zouden trouwens zomaar ook die van 
een bevriende president zijn.

Dagboeknotities
‘In mijn jeugd heb ik lang geaarzeld. 
Werd het een studie theologie of toch 
de militaire academie. Voor mijn idee 
lagen die twee niet zo ver uit elkaar. 
Althans toen niet en nu nog niet. Met het 
afnemende kerkbezoek en doorgaande 
ontkerkelijking is het moreel besef in ons 
land tot zo’n beetje het nulpunt gedaald. 
Voor een beetje pastor is er volop werk 
aan de winkel. Om de sterkte en kracht 
van een particulier godsdienstig leven te 
promoten. In plaats van bemoeienis met 
de politiek.
Gelukkig is er nu een eind gekomen aan 
die jarenlange bezuinigingen op defen-
sie, maar de weerbaarheid van ons volk 
is ondertussen wel een wassen neus 
geworden. In elk huis een noodpakket en 
een wapen? Vergeet het maar.
En ondertussen wordt ons volk met de 
dag kleinzieliger. Wat moeten we aan met 
die halfzachte pottenkijkers van Amnesty. 
Bevrijden van gevangenen doe je niet 
door kaarten te sturen. Daar heb je vuis-
ten voor nodig. 
Gisteren nog een verhitte discussie met 
een gekleurde officier. God had ook zwart 
kunnen zijn, was zijn stelling. Typisch ge-
val van een minderwaardigheidscomplex. 

God is uiteraard kleurloos en dat kleurloos 
toevallig samenvalt met blank, dat is nou 
een keer zo.’

‘Rusland onder de duim houden? Naast 
een nog forsere verhoging van defensie-
gelden zie ik maar één middel. Met z’n 
allen op vakantie gaan naar dat land met 
onze beste auto’s en alle luxe en gla-
mouruitstraling die we hebben. Dat moet 
ze toch de ogen openen voor wat wij hier 
in vrijheid hebben opgebouwd. Welvaart 
doet elke ijzeren Rus bezwijken. 
En dan dat gezeur en gedram over soli-
dariteit met Afrika en andere apenlanden. 
Dat begint me de keel uit te hangen. Wat 
moet ik met al die mensen daar die elkaar 
uitmoorden. Wij hebben de fase van de 
Germanen toch ook niet overgeslagen.
Zo langzamerhand zijn wij de enigen die 
bereid zijn voor vaderland en vrije wereld 
de kastanjes uit het vuur te halen. Ja, dat 
laten ze graag aan ons over, al die zachte 
eitjes die alles met praten willen oplossen. 
Waar je ook nog eens met eerbied en 
aandacht naar moet luisteren. Stuur ze 
maar ’s een dag naar een frontlinie. Niet 
praten, maar vuist op tafel en bidden voor 
God en Vaderland dat ik toch vroom mag 
blijven, Uw dienaar t’allerstond.’

‘Lever je niet uit aan hard en sterk, maar 
vertrouw je toe aan zacht en sterk ...’

Zachte krachten
Dit kan toch niet de beangstigende 
denkwereld van onze leiders zijn, dacht ik 
toen ik het las. Beseffen die grote jon-
gens wel wat ze aanrichten als ze aan de 
knoppen draaien? In dagblad Trouw van 
20 november las ik een gedicht van een 
Oekraïense drone-pilote over de pijn die 
ze voelt als ze weer afscheid moet nemen 
van haar dochtertje om terug naar het 
front te gaan. Waarin ze uitlegt hoe we 
wel een spaceshuttle en atoombom heb-
ben uitgevonden, maar niets om een kind 
te troosten als een van haar ouders weer 
de oorlog in moet. Niets is er om die pijn 
te verzachten.
Een doodgewone hartenkreet van een 
doodgewone moeder. Die zomaar in mijn 
straat zou kunnen wonen. Die naadloos 
aansluit op de boodschap van kerstavond: 
‘Lever je niet uit aan hard en sterk, maar 
vertrouw je toe aan zacht en sterk.’ Wat 
je ziet als je dat kind van Betlehem in de 
ogen kijkt. Een gelukzalig nieuwjaar.

Nieuwjaarsnotitie

De illustratie is een schilderij van Krato 

Hegeduslic, gemaakt in 1929 en getiteld 

Rekwisitie.
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Van de 
diaconie

Ook in 2026 zal de diaconie alle bijdragen die u geeft nauwlet-
tend beheren en de (nood)doelen in Nederland en daarbuiten in 
Europa en wereldwijd benutten.

Wanneer u een overzicht van de doelen in 2026 wilt inzien kunt 
u een e-mail sturen naar 3231kc29@planet.nl, dan mailen wij u 
de lijst met collectedoelen in 2026.
Wilt u een bedrag overschrijven dan kan dit op rekening NL32 
RABO 0365 4804 44 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Briel-
le. Vermeldt u alstublieft uw naam en het doel dat u wilt steunen. 

Collecterooster 
Zondag 25 januari	 Brielse Voedselbank	
Zondag 1 februari	 Kerk is Aktie Bangladesh
Zondag 8 februari	 Werelddiaconaat Colombia
Zondag 15 februari	 Kerk is Aktie Zuid Sudan
Zondag 22 februari	 Werelddiaconaat Guatemala
Zondag 1 maart	 Kerk is Aktie Libanon
Zondag 8 maart	 Kerk is Aktie Egypte
Zondag 15 maart	 Kerk is Aktie Rwanda

Speciale aandacht
De diaconie vraagt dit keer uw speciale aandacht voor twee 
belangrijke doelen. Ten eerste voor Colombia. De inzameling van 
8 februari is een classicale doorlopende actie. Er is al veel over 
geschreven maar het loont de moeite de aandacht er blijvend op 
te vestigen want de situatie is onverminderd schrijnend door een 
aantal desastreuze invloeden:
• �de regering is erg solitair en bemoeit zich nauwelijks met haar 

bevolking;
• �de vrije drugshandel is, vooral onder de jeugd, schrikbarend 

toegenomen en laat eerder een achteruitgang dan oplossin-
gen zien. De werkers namens de Europese kerken hebben het 
daardoor vaak lastig om resultaat te boeken en moeten vooral 
zeer jonge kinderen tegen zichzelf beschermen. Dit alles naast 
hun evangeliserende taak.  	

Ten tweede voor Zuid Sudan, over de inzameling van 15 februari 
is veel te schrijven, te veel! Een afschuwelijke hongersnood is 
nog steeds onafwendbaar. De diaconale arbeid vordert in Zuid 
Sudan gestaag maar beperkt zich meestal door het werk om de 
mensen van eten te voorzien en aan medische voorzieningen te 
helpen. Op deze manier worden de meest dramatische omstan-
digheden voorkomen.
 

Extra Diaconale bijdrage voorjaar 2025
De eindopbrengst is nog steeds niet te bepalen, de penning-
meester hoopt in het volgende kerkblad de eindopbrengst 
bekend te maken.

Kerst Herberg
Ook dit jaar was er op vrijdag 26 december een door de diaco-
nie georganiseerde Kerst Herberg in de Sjoel. De diaconie weet 
dat velen deze Herberg bezoeken om op Tweede Kerstdag niet 
aldoor alleen te zijn.
Tussen tien en vier uur zijn veel mensen van dichtbij en veraf 
naar de Kerst Herberg gekomen voor een praatje, om te lunchen, 
een spel te spelen, een Kerstverhaal te horen of samen te zingen.

Lente Lunch 2026
Namens de werkgroep Lente Lunch van de diaconie wensen wij 
een ieder een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar!
Op woensdag 6 mei 2026, wordt dit jaar de Lente Lunch ge-
houden. Degene die hiervoor in aanmerking komen krijgen te 
zijner tijd een uitnodiging. De werkgroep komt op 26 januari, 23 
februari, 23 maart en 20 april bij elkaar om over dit terugkerende 
evenement te brainstormen. Houd het kerkblad in de gaten voor 
meer informatie.

Namens de werkgroep van de diaconie, 
Grace van der Elst

Vrijwilligers gezocht voor kerkdiensten De Plantage
Op elke tweede en vierde vrijdagavond van de maand is er 
in verpleeghuis De Plantage een kerkdienst. Een vaste groep 
vrijwilligers haalt bewoners op, helpt hen (waar nodig) tijdens de 
dienst en brengt hen terug naar de afdeling. Sommige vrijwil-
ligers doen dit al tientallen jaren. Op de foto zijn enkele van de 
vrijwilligers te zien tijdens een feest voor vrijwilligers eind 2025. 

Graag komen we in contact met nieuwe mensen die de groep 
vrijwilligers willen versterken. Het gaat om een kleine taak: on-
geveer één keer in de twee maanden ben je aan de beurt en het 
kost je ongeveer twee uur per keer, van 17.45 tot 19.30 uur. 
Een kleine taak met grote betekenis voor bewoners van De 
Plantage. 
Voor informatie en aanmelding: 
l.vanderleer@careyn.nl of 06-22110389. 

Lauwrens van der Leer
Geestelijk verzorger Careyn De Plantage
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‘God is voor ons een veilige schuilplaats, 
een betrouwbare hulp in nood.
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de 
aarde en storten de bergen in het diepst 
van de zee.’ (Psalm 46:2-3)

Een betrouwbare hulp in nood. Met de 
sneeuw begin januari was Nederland stil-
gelegd. De markt in Brielle werd een week 
afgezegd en mensen bleven thuis. Korte 
momenten van nood, maar er is nog eten 
in huis en er komt water uit de kraan. In 
de rest van de wereld staan mensen on-
der grote druk, onrust blijft groeien in Iran, 
er is oorlog in Oekraïne en in verschillen-
de Afrikaanse landen worden christenen 
hevig vervolgd. 
‘God is ons een veilige schuilplaats.’ 
Wordt dit dan gezegd door gelovigen in 
Iran, in Afrika en in Palestijnse gebieden, 
en door Christenen overal in de wereld? 
Zijn er ook mensen in Brielle en omge-
ving die in nood leven? Mensen die leven 
in eenzaamheid, onder druk door finan-
ciële schulden of in stress door verbroken 
relaties of werkeloosheid.
Tot twee keer toe klinken in de psalm 
deze woorden: ‘De HEER van de hemelse 
machten is met ons, onze burcht is de 
God van Jakob.’
Het verhaal van de God van Jakob in het 
Oude Testament en hoe Jezus, de Zoon 
van God de Vader, is gekomen als over-
winnaar in het Nieuwe Testament, geeft 
christenen in deze wereld vertrouwen in 
‘een betrouwbare hulp in nood’. En ook 

vreugde dat God door ons wil werken in 
deze wereld, om zijn liefde te tonen aan 
anderen en op te komen voor gerech-
tigheid. Menselijke verbondenheid is een 
van de belangrijkste drijfveren voor geluk 
en vreugde komt van overwinning in de 
strijd tegen wanorde en onrecht.
Bij polarisatie kan zicht op het leed van de 
ander vertroebeld worden. De komende 
maand is er in de Sjoel een gespreks-
avond over hoe polarisatie werkt. Wilma 
Wolswinkel (Kerk in Actie) zal inzichten 
delen over het denkkader polarisatie van 
Bart Brandsma, toegespitst op de situatie 
Israël en Palestina. Als er vragen rondom 
dit onderwerp zijn, kom gerust een keer 
langs in de Sjoel. Ik hoop dat daar ruimte 
is voor gesprek en ontmoeting met elkaar. 
Kerk in Actie heeft ook vorig jaar een 
tweedelige serie over Israël en Palestina 
gemaakt: https://npo.nl/start/video/pe-
trus-in-het-land_84 (20 minuten). Ook 
is er in de Sjoel een kleine bibliotheek 
opgezet, dus er kunnen boeken geleend 
worden met verhalen uit Israël en de 
Palestijnse gebieden.
Net voor de kerst heb ik met een col-
lega uit Hellevoetsluis (handgemaakte) 
kerstkaarten mogen uitdelen aan alle be-
woners op de tijdelijke tweede noodop-
vangboot in Hellevoetsluis. Ook met een 
uitnodiging om kerst te vieren in een van 
de kerstdiensten in verschillende kerken in 
Hellevoetsluis. De Kerst Herberg tweede 
kerstdag was reuze gezellig, dank aan vrij-
willigers van de diaconie. Speciale dank 

aan Simon Bergwerff (soep), Adri Burg-
hoorn (voorlezen) en Bettie Bergwerff 
(zingen). Bezoek hebben we gehad van 
onder andere mensen uit Hellevoetsluis, 
Abbenbroek, Amsterdam en Vierpolders.
Kom een keer aanschuiven bij de lunch 
op de maandag in de Sjoel of tot 5 febru-
ari op de gespreksavond!
Petrus in het land op NPO start deel 1 (3 
mei) & deel 2 (10 mei)

Tonn den Otter

Van de Sjoel, een betrouwbare hulp in nood

Afscheid Lineke van de Werkgroep Eredienst
Vanaf de oprichting maakte Lineke Landman deel uit van de 
Werkgroep Eredienst. Ze werd erbij gevraagd als vertegenwoor-
diger van de leiding van de kindernevendienst. Ook al deed ze de 
laatste jaren geen kindernevendienst meer, ze bleef zich volop 
inzetten voor de werkgroep. In het najaar was ze er voor het 
laatst en heeft ze afscheid genomen. We bedanken Lineke voor 

haar inzet en blijven haar tegenkomen in de andere taken die ze 
in onze gemeente vervult. We zijn dus op zoek naar versterking 
van de Werkgroep Eredienst. Mocht je interesse hebben, infor-
meer eens bij een van de andere leden van de werkgroep: Kees 
Klerk, Eibert Kok, Jan Meuleman en Jeannet Posma.



Nieuws uit de 
gemeente
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Ten eerste wensen wij u al het goede toe voor 2026! En dan 
komen wij graag nog even terug op de Najaarsmarkt van 29 
november die weer goed bezocht werd. De dames hadden het 
vooral in de ochtend extra druk. ´s Middags werd er genoten van 
de erwtensoep. 

Alle kramen waren weer goed gevuld met mooie creaties waar 
de Crea-Doe-dames heel 2025 mee bezig zijn geweest. Ook 
zorgden zij weer voor de prachtige kerst- en bloemstukken en 
kerstkransen. Voor al hun inzet, een hele dikke pluim! 
Andere kramen waren gevuld met kerstartikelen, vintage en 
puzzels van rommelmarkt de Coppelstock. Ook de biologische 
appelmoes en jam waren zeer in trek en er was een grote sorte-
ring van onze thuisbakkers. Keuze genoeg!

De gesponsorde boodschappentas met een waarde van 66,50 
euro werd gewonnen door Betsy Klok. Het vilten boeket, 
gemaakt en gesponsord door Janneke Schoemaker, ging bij 
inschrijving naar mevrouw Van der Ent.
De door Emma van Dijk gemaakte quilt ging bij inschrijving naar 
Klara Reuter. Gulle gevers, hartelijk dank hiervoor.
Maya Zijlstra raadde hoeveel stokjes er in een kerstkrans zaten - 
namelijk 100 stuks - zij kreeg de krans thuisbezorgd.

Dank, aan de vele vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben 
gemaakt! Mede door uw getoonde belangstelling en bijdrage 
heeft de Najaarsmarkt 2025 € 1083,82 opgeleverd ten gunste van 
de Sint-Catharijnekerk.

Grace van der Elst

Weer mooie opbrengst Najaarsmarkt Crea-Doe



In de 40-dagentijd gaan we ‘de weg van 
de hoop’. Dat is het thema van het project 
van de 40-dagentijd en Pasen. We horen 
hoe Jezus op weg gaat naar Pasen: een 
weg van geluk, maar ook van kwetsbaar-
heid. Bovenal is het een weg van ver-
trouwen, dat God een nieuwe toekomst 

schept. Op die weg roept Jezus mensen 
met zich mee - in de verhalen van toen 
en ook in de wereld van nu. Ga je mee op 
de weg van de hoop?
De verhalen die we deze periode lezen, 
hebben twee gezichten. Ze gaan over 
vrolijkheid en geluk, maar ook over angst 

en verdriet. Juist die verschillende gevoe-
lens zorgen ervoor dat ze steeds opnieuw 
de hoop ter sprake brengen: hoop dat 
het beter wordt, vertrouwen dat het goed 
komt. Zo gaan we op weg naar Pasen: de 
Heer is opgestaan! Door het donker heen 
naar het licht.

De weg van de hoop
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Verkoop kerkgebouw
Graag geven wij u een korte update naar 
aanleiding van ons gesprek met de poten-
tiële koper van de Sint-Catharijnekerk. Op 
maandag 15 december jl. hebben Eibert 
Kok, Johan Deur en Daan van der Ent een 
oriënterend gesprek gevoerd met de on-
derneming Mr. Simons, vertegenwoordigd 
door de heren Leen van Adrichem en 
Bart van der Worp over de ontwikkelingen 
rondom het kerkgebouw.
De afgelopen maanden heeft Mr. Simons 
samen met zijn team niet stilgezeten. 
Na diverse gesprekken met deskundigen 
en architecten zijn meerdere plannen 
ontwikkeld die inzicht geven in mogelijke 
vormen van exploitatie van het gebouw. 
Dit in samenhang met de wens om het 
kerkgebouw blijvend te laten gebruiken 
door de kerkelijke gemeente. Het betreft 
op dit moment nog globale verkennin-
gen die nader onderzocht en uitgewerkt 
moeten worden. In de basis bevatten 
deze varianten de juiste aandacht voor de 
functionele en ruimtelijke uitgangspunten 
die wij als kerkelijke gemeente geborgd 
willen zien. 

Het is op dit moment nog te vroeg om de 
varianten inhoudelijk te beoordelen. De 
eerste verkenningen die zijn gepresen-
teerd, lopen inhoudelijk uiteen. Op basis 
van deze varianten is ook onze com-
missie uitgenodigd om haar ideeën te 
schetsen en in te brengen. Pas daarna kan 
worden gebrainstormd over wat haalbaar 
en wenselijk is, zowel voor de potentiële 
koper als voor onze gemeente.
Zodra de plannen concreter worden, zal 
overleg met zowel de burgerlijke ge-
meente als de landelijke overheid nood-
zakelijk zijn om de haalbaarheid op het 
niveau van vergunningen te toetsen.
Kortom, er ligt nog een uitgebreid traject 
voor ons. Tegelijkertijd is het positief 
om te constateren met welke voortva-
rendheid de potentiële koper dit proces 
oppakt.

Giften
Twee anonieme giften werden ontvangen 
van respectievelijk 60 euro via mevrouw 
Hennie Deur en 30 euro via mevrouw 
Ada de Jonge.

Verjaardagfonds stopt
Met pijn in het hart heeft het College van 
Kerkrentmeesters besloten te stoppen 

met het verjaardagfonds. Helaas zijn er 
steeds meer wijken waar geen nieuwe 
mensen te vinden zijn om te lopen.
Ook komt het steeds vaker voor dat 
mensen niet thuis zijn of geen contanten 
in huis hebben. Onze grote erkentelijkheid 
gaat uit naar alle lopers die jaar in jaar uit 
met het busje de jarigen bezochten. Ook 
naar degene die foto’s en drukwerk ver-
zorgde. Onze kerkelijke gemeente, in het 
bijzonder het College van Kerkrentmees-
ters, dankt hen allen voor hun jarenlange 
inzet en motivatie.

Kerstmarkt
Ook dit jaar verzorgden vrijwilligers en 
medewerkers van onze kerkelijke ge-
meente tijdens de kerstmarkt de catering. 
Deze catering heeft het fantastische 
bedrag opgeleverd van 4.200 euro
Onze hartelijke dank voor het vele werk 
dat vóór en tijdens de kerstmarktda-
gen verricht is. Wat een mooi resultaat! 
Natuurlijk worden ook de medewerkers 
van Crea-Doe tijdens de Najaarsmarkt 
bijzonder bedankt voor hun inzet.

Daan van der Ent

Van de 
kerkrentmeesters
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Van de 
kerkenraad

Begrotingen
In november kwamen de begrotingen van diaconie en kerkrent-
meesters aan de orde. Door de kosten voor de diaconaal werker 
sluit de begroting van de diaconie met een tekort. Dat komt 
omdat we als kerkenraad en gemeente ooit besloten hebben het 
kapitaal van de diaconie niet op te potten, maar op een con-
structieve manier te gebruiken. Beide begrotingen zijn in lijn met 
die van voorgaande jaren en werden dan ook zonder wijzigingen 
vastgesteld. De volledige begrotingen werden eind november ter 
inzage gelegd. Op de website vindt u een verkorte versie.

Diaconaal werker
Via de landelijke kerk (PKN) is Tonn den Otter vanaf 2023 werk-
zaam in onze gemeente. Het contract dat via de PKN loopt, 
eindigt in april. Omdat het werk van Tonn van vitaal belang is, 
stelt de diaconie voor Tonn in dienst te nemen van de diaconie. 
De kerkenraad stemt hiermee unaniem in.

Onderhoud kerkgebouw
Voor de restauratie van een lichtvenster in het middenschip en 
herstel van een dakgoot is subsidie aangevraagd en toegekend. 
Nu blijkt de restauratie van het raam aanzienlijk duurder uit te 
vallen. Geopperd werd het herstel van de dakgoot even uit te 
stellen en het hele subsidiebedrag te besteden aan de restauratie 
van het raam. Het Rijk, de subsidieverstrekker, gaf hiervoor - na 
overleg - groen licht.

En dan nog ...
Kwamen er enkele organisatorische zaken aan de orde. Zo stelt 
de kerkenraad een aantal extra vrije zondagen vast voor onze 
voorganger als compensatie voor de extra vele uitvaartdiensten. 

Er wordt een voorstel voor de besteding van de rentebaten van 
2025 van het Fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet geformuleerd en 
er wordt besloten het coaching traject voor de reorganisatie van 
de kerkenraad af te sluiten.

Wat in oktober klein begonnen is, breidt zich langzaam uit 
over meer kerken in Voorne aan Zee. Samenwerkende kerken 
organiseren maandelijks een wake voor gerechtigheid en vrede 
in Palestina. Palestina is de oude naam voor het gebied dat we 
nu meestal aanduiden als Israël en de Palestijnse gebieden. Na 
wakes in Oostvoorne, in de Sint-Catharijnekerk en in Rockanje 
zijn de volgende twee wakes in Brielle: op donderdagavond 5 
februari in het kerkgebouw van de Vrijzinnigen aan de Kerkstraat 
en op donderdagavond 5 maart in de Rooms-katholieke paro-
chiekerk aan de Nobelstraat. 
Ons gebed blijft hard nodig. De wakes zijn er om ruimte te 
bieden aan verdriet, wanhoop en gebed. Om te bidden voor de 
mensen die lijden onder het conflict daar, lijden onder geweld en 
onrecht, Palestijns, Israëlisch en internationaal. Om uitdrukking 
te geven aan het verlangen naar gerechtigheid en vrede.
Aanvang 19.00 uur. We komen bijeen in een sfeer van stilte, ge-
bed, zang en bezinning, met meditatieve liederen en ruimte voor 
stilte. Iedereen is uitgenodigd om mee te bidden, te zingen of te 
luisteren. Ieder kan tijdens de wake een kaars aansteken. Of een 
bloem neerleggen. De wake duurt ongeveer een half uur.

Hoe polarisatie werkt
Aansluitend op de wake op 5 februari begint om 20.00 uur in 

De Sjoel een gespreksavond over hoe polarisatie werkt. Een 
onderwerp als het lot van de Palestijnen roept heel verschillen-
de en tegenstrijdige reacties op, ook binnen de kerken. Aan de 
ene kant zijn er mensen die heel erg begaan zijn met het lot van 
het Palestijnse volk en het onrecht dat hen al jarenlang wordt 
aangedaan. Aan de andere kant zijn er mensen die zich zo sterk 
verbonden voelen met het volk en de staat Israël, dat kritiek 
op het beleid van de staat Israël nauwelijks mogelijk is. De een 
verwijt de ander blind te zijn voor het lot van het volk waarmee 
men zich verbonden weet. Standpunten worden ingenomen en 
er wordt niet meer naar elkaar geluisterd. Polarisatie ontstaat.
Op donderdagavond 5 februari komt Wilma Wolswinkel naar 
Brielle. Zij zal spreken over hoe polarisatie werkt, toegespitst op 
de situatie Israël en Palestina. Zij zal daarbij ook iets delen over 
het denkkader polarisatie van Bart Brandsma. Dat denkkader is 
ook toe te passen op andere gepolariseerde onderwerpen.
Wilma Wolswinkel werkt als relatiebeheerder bij Kerk in Actie, de 
hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerk in 
Actie heeft contacten met organisaties wereldwijd, onder andere 
met organisaties die actief zijn in Gaza, op de Westelijke Jor-
daanoever en in Israël.
Deze avond op 5 februari vindt plaats in de Sjoel, Turfkade 16. 
Aanvang 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

Wakes gaan door

Leen van Geest aan het werk. 



Dit jaar komen de Evangelielezingen uit 
Matteüs. Met Aswoensdag begint op 18 
februari de voorbereidingstijd op Pasen. 
In die 40-dagentijd worden de lezingen 
uit Matteüs afgewisseld met lezingen uit 
Johannes.

25 januari
Matteüs 4: 12-22. Jezus gaat wonen in 
Kafarnaüm, aan het meer van Galilea. Hij 
roept zijn eerste leerlingen.

1 februari
Matteüs 5: 1-12. Als begin van de Bergrede 
spreekt Jezus de zaligsprekingen uit.

8 februari
Matteüs 5: 13-16. Jezus vertelt zijn leerlin-
gen dat ze het zout van de aarde en het 
licht voor de wereld zijn.

15 februari
Matteüs 5: 17-26. Jezus vertelt aan zijn 
leerlingen dat Hij niet gekomen is om de 
Wet of de Profeten af te schaffen, maar 
om ze te vervullen.

22 februari
Matteüs 4 :1-11. In de woestijn wordt 
Jezus op de proef gesteld.

1 maart
Matteüs 17 :1-9. Jezus gaat met drie 
leerlingen een berg op. Daar vindt een 
bijzondere verschijning plaats en klinkt 
een stem uit de hemel.

8 maart
Johannes 4: 5-26. Jezus ontmoet in Sa-
maria bij een put een vrouw met wie Hij 
in gesprek gaat.

(vrijdag 18.30 uur)
23 januari	 Helene Perfors
13 februari	 Eibert Kok
27 februari	 Belia en Henk Lugtenburg
13 maart 	 Emiel van Asperen

Sint-Catharijnekerk en Sjoel
• �elke maandag  

Inloophuis Sjoel, 10.00 uur 
12.00 uur aanschuiflunch

• �elke maandag 
Crea-doe-middag, 14.00 uur, Sjoel

• �elke dinsdagavond Sint-Catharijne  
Cantorij, 20.00 uur, Sint-Catharijnekerk

• �elke vrijdag 
Inloophuis Sjoel, 10.00 uur 
’s middags Repaircafé

Januari
28	�Huiskring Leef je Geloof, 19.30 uur, 

Tjeerd & Anneke de Groot,  
tjeerd1948@gmail.com, 06-4146 4146

Februari
5	� Wake voor gerechtigheid en vrede in 

Palestina, kerkgebouw Vrijzinnigen, 
Kerkstraat, 19.00 uur

5	� Gespreksavond ‘Hoe werkt polarisatie?’, 
Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder bij 
Kerk in Actie, Sjoel, 20.00 uur

11	 Huiskring Leef je Geloof, 19.30 uur
25	Huiskring Leef je Geloof, 19.30 uur

Maart
5	� Wake voor gerechtigheid en vrede in 

Palestina, Rooms-katholieke parochie-
kerk aan de Nobelstraat

11	 Huiskring Leef je Geloof, 19.30 uur
15	� Matthäus Passion, Sint-Catharijnekerk, 

14.30 uur

Kerkdiensten Plantage

Agenda

Bij de 
diensten
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Dat was het thema van de Kerstnacht-
dienst. Waar ontdekken we iets van God? 
Waar mensen zich willen laten leiden 
door het kind van Betlehem. Lever je niet 
uit aan hard en sterk, maar vertrouw je toe 
aan zacht en sterk. Op weg naar het Kerst-
feest werd er elke zondag een kaars meer 
aangestoken. Er is licht in het donker! In 
de Kerstnachtdienst zong Elijah Soul & 
Gospel Choir de sterren van de hemel.

The Face of God



Kerkdiensten vanuit de Sint-Catharijnekerk zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl 
en via ons YouTube-kanaal.

		  Collecten

Zondag 25 januari	 3de zondag na Epifanie	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Voedselbank Brielle
ds. Robert Wilschut (Hoogvliet)		  Onderhoud

Zondag 1 februari	 4de zondag na Epifanie	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Bangladesh	
ds. Marijke van Selm (Oostvoorne)	 ruilbeurt	 Onderhoud

Zondag 8 februari	 5de zondag na Epifanie	 Colombia
10.00 uur	 liturgische kleur is groen 	 Onderhoud
ds. Eibert Kok	 dienst van Schrift en Tafel 
 	 m.m.v. Sint-Catharijnecantorij

Zondag 15 februari	 6de zondag na Epifanie 	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Zuid Soedan
ds. Eibert Kok 		  Onderhoud

Zondag 22 februari	 1ste zondag 40-dagentijd	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is paars	 Guatemala
ds. Dick ter Horst (Hellevoetsluis)		  Onderhoud	

Zondag 1 maart	 2de zondag 40-dagentijd	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is paars	 Libanon
ds .Eibert Kok		  Onderhoud

Zondag 8 maart	 3de zondag 40-dagentijd	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is paars 	 Egypte
ds. Peterjan van der Wal (Rockanje)	 ruilbeurt	 Onderhoud

Zondag 15 maart	 4de zondag 40-dagentijd	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is paars 	 Rwanda
ds. Eibert Kok		  Onderhoud

De kindernevendienst tijdens een dienst 
wordt verzorgd bij aanwezigheid van kinderen.

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Iedereen telt mee!

Kinderpagina

In oktober is het beleidsplan 2025-2028 
van onze gemeente gepresenteerd en 
sindsdien is dit voor iedereen te lezen op 
de site van de kerk. Je leest er bijvoor-
beeld het volgende citaat: “In ons doen en 
handelen zijn we allemaal van betekenis 
en is ieders bijdrage – klein of groot – de 
moeite waard. Onder het motto ‘kerk naar 
buiten’ willen wij zichtbaar zijn in de Briel-
se samenleving, in houding, gedrag en 
daad. Wie zijn wij? In navolging van Jezus 
zijn handelen worden daar vier aspecten 
kort besproken. Alle vier zijn onderling 
met elkaar verbonden maar bij het benoe-
men van de gemeente als werkplaats van 
nieuwe aarde trof mij de zin: het gaat om 
medemens zijn: iedereen telt mee.”
Ondertussen is het 2026 en waren er rond 
de jaarwisseling vast mensen aan het 
nadenken over goede voornemens. Bij mij 
borrelde de gedachte op welke verschillen 
en overeenkomsten hebben het beleids-
plan en die goede voornemens met elkaar. 
In mijn optiek zijn goede voornemens 
individueler van aard. Een beleidsplan 
daarentegen wordt gedragen door meer-
dere personen. Hierin schuilt kracht. Geza-
menlijk, schouder aan schouder, kunnen 
goede voornemens in de vorm van beleid 
resultaat brengen en dan worden plot-
seling de overeenkomsten tussen beide 
duidelijk zichtbaar. 
In ons dagelijks handelen zijn we binnen 
onze gemeente allemaal op onze eigen 
manier bezig met “kerk naar buiten zijn” 

en is ieders bijdrage – klein of groot – de 
moeite waard. Wel kunnen we ons afvra-
gen of we zichtbaar genoeg zijn. Het is 
een goed voornemen om meer zichtbaar 
te zijn en meer medemenselijkheid te 
tonen want iedereen telt immers mee!. Zo 
krijgt het beleid betekenis, hoe fijn.
Als volwassenen hebben we bij de 
gemeente als werkplaats vast allerlei 
gedachtes. Voor kinderen is dit nog 
een ander verhaal. Gelukkig zijn er veel 
mogelijkheden om kinderen hierin te 
stimuleren. Bijvoorbeeld met het pren-
tenboek “Iedereen telt mee! Een telboek 
over elkaar helpen”. Hierin wordt het leren 
tellen geoefend maar waar tegelijkertijd 
elkaar helpen de meeste aandacht krijgt.
Reis mee met een moeder en haar kinde-
ren die hun thuis wegens oorlog moeten 
verlaten en op zoek gaan naar een veiliger 
plek. Onderweg komen ze behulpzame 
mensen tegen. Dit bijzondere boek biedt 
een hoopvolle boodschap aan alle kinde-
ren en hun ouders, overal ter wereld. Het 
telboek wordt ondersteund met mooie il-
lustraties en kenmerkt zich door deze tekst. 
Wat als het thuis zo eng wordt dat je 
vluchten moet….?
Pak mijn hand en tel tot tien …. samen 
maken we het weer goed.
1 boot om ons op weg te helpen
2 handen om ons in veiligheid te brengen
3 maaltijden om onze buikjes te vullen
4 �bedden om lekker warm en veilig te 

slapen
5 wensen om ons hoop te geven
6 �boeken om ons nieuwe woorden te 

leren
7 �dagen om de eerste week in ons nieu-

we land te vieren
8 �cadeautjes om ons met leuke en handi-

ge dingen te verrassen
9 �hartjes om ons welkom te heten op 

onze nieuwe school
10 vriendjes om samen mee te spelen.
Reis mee met kinderen, waar ook ter 
wereld, die de reis van vluchten moesten 
maken. Verplaats je in hulpverleners die 
ze onderweg hebben geholpen. Hoe heb-
ben zij zich gevoeld? Is dit een voorbeeld 
van de gemeente als werkplaats?
Het boek met de titel “Iedereen telt mee” 
is geschreven door Hollis Kurman met 
illustraties van Barroux. Op de achterkant 
staat een oproep aan medemenselijkheid 
geschreven door Petra Katzenstein van 
het Joods Kindermuseum Amsterdam en 
die luidt: “Deze wereld heeft boeken als 
Iedereen telt mee! nodig.”
Het is geschikt voor jongere kinderen. 
Naast het tellen is rijmen ook helpend om 
ermee aan de slag te gaan. Daarom een 
klein rijmpje voor de kinderen als opzeg-
versje en om een begin te maken met 
hun ontwikkeling ”dat je anderen kunt 
helpen.”
1, 2 help je mee?
3, 4 met plezier,
5, 6 met succes,
7, 8 iedereen lacht,
9, 10 heb je mijn nieuwe vriendje al 
gezien?
want 1, 2 iedereen telt mee!

Afke Holwerda
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Uit de 
Startbijbel

Zoek het op ...
In het Bijbelboek Exodus staan voor het eerst de tien geboden. 
Daarna wordt er in de Bijbel - ook in het Nieuwe Testament 
door Jezus - over de hele wereld regelmatig gesproken over de 
tien geboden, zowel in de kerk als daarbuiten. Zoek maar eens 
op internet naar ‘de tien geboden’. 
Vaak vinden we regels maar lastig en proberen we onze eigen 
draai eraan te geven. Bijvoorbeeld dat je stiekem achter ie-
mands rug vervelende praatjes rondvertelt. Het gebeurt overal 
maar als we ons niet aan regels houden, wordt het onaardig 
en een onoverzichtelijke toestand waar niemand gelukkig van 
wordt.

Weetje

Stukje Bijbelgeschiedenis ...
In het Bijbelboek Deuteronomium is het volk van Israël nog 
steeds onderweg in de vlakte ten oosten van de Jordaan. De 
Moabieten - afstammelingen van Moab de zoon van Lot - en 
de Midjanieten - nakomelingen van Midian een van de zonen 
van Abraham - zijn verslagen. En er zijn afspraken gemaakt om 
het beloofde land eerlijk te verdelen. Mozes houdt een lange 
toespraak. Eerst kijkt hij terug op alles wat er gebeurd is. Dan 
herhaalt hij nog eens de tekst van de tien belangrijkste regels 
(‘de tien geboden’). Hij legt ze in Deuteronomium uit en zegt 
dat Israël trouw moet blijven aan de Heer en aan zijn wetten.

Als het volk terugkomt bij de Heer
Mozes zei: ‘Ik heb jullie verteld wat er 
gebeurt als de Heer jullie beloont. En ook 
wat er gebeurt als de Heer jullie straft. 
Dan zal hij jullie wegjagen en over de hele 
aarde verspreiden. En dan zullen jullie na-
denken, en samen met je kinderen weer 
terugkomen bij de Heer, jullie God. Jullie 
zullen hem weer gehoorzamen, met je 
hele hart en je hele ziel. Dan zullen jullie 
doen wat ik jullie vandaag geleerd heb.

Dan zal de Heer medelijden met jullie krij-
gen. Hij zal zorgen dat het weer goed met 
jullie gaat. Hij zal alle Israëlieten die over 
de aarde verspreid  zijn, weer bij elkaar 
brengen. Hij zal jullie allemaal terugha-
len, ook de mensen die hij verjaagd had 
naar het einde van de aarde. Hij zal jullie 
terugbrengen naar het land dat lange tijd 
van jullie voorouders was. Jullie zullen dat 
land weer in bezit nemen. Het zal er goed 
met jullie gaan en jullie zullen veel kin-
deren krijgen. Jullie zullen het nog beter 
hebben dan je voorouders.

De Heer zal zorgen dat jullie hart zich 
voor hem opent. Dan zullen jullie echt 
van hem houden, met je hele hart en je 
hele ziel. Jullie zullen een gelukkig leven 
hebben. En de Heer zal jullie vijanden 
straffen in plaats van jullie.

Maar dat zal hij alleen doen als jullie weer 
naar hem luisteren. En als jullie je houden 

aan al zijn regels, aan alle wetten die ik 
jullie vandaag geleerd heb. Dan zal de 
Heer jullie helpen bij alles wat je doet. Hij 
zal jullie veel kinderen geven. Hij zal het 
land vruchtbaar maken, en jullie zullen 
veel vee hebben.

Zo zal de Heer weer goed voor jullie zor-

gen. Want hij zal blij zijn met jullie, net zo 
blij als hij was met jullie voorouders. Maar 
alleen als jullie naar hem terugkeren, en 
hem weer dienen met hart en ziel. Luister 
dus goed naar hem. En houd je aan zijn 
wetten en regels, aan alles wat er in het 
wetboek staat.’

Deze keer lezen we uit het Oude Testament, Deuteronomium. Alleen de naam is al moeilijk om te lezen en te schrijven. Deu-
teronomium betekent letterlijk ‘Tweede Wet’ en is het vijfde en laatste Bijbelboek van de Thora (de eerste vijf boeken van de 
Bijbel), waarin de leefregels voor (Joodse) mensen staan. De uitgewerkte wetten die Mozes uitspreekt voor de Israëlieten vlak 
voordat ze na een lange reis van wel veertig jaar door de woestijn, het Beloofde Land binnengaan.
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plus.nl

Vandaag 
besteld, 
vandaag 
in huis.
Bij PLUS kun je je boodschappen online bestellen. 

Dat is al handig. Maar helemaal handig is  

PLUS Express: daarmee heb je je boodschappen 

2 uur later al thuis. Of ze staan na 2 uur  

al klaar bij jouw PLUS.

John Bos / Reede 36 // Brielle //  

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00

NIEUW

Plus Bos   Reede 36   3232 CZ Brielle

Beleef het verschil.

0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes.com

Zeg het met bloemen

Superverse bloemen
maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18
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Henk de Vries 
wordt dominee

Een gebed

Twee jaar geleden deed Henk de Vries 
voor zijn opleiding tot predikant een deel 
van zijn stage in Brielle. Hij heeft toen 
onderzoek gedaan naar de oecumeni-
sche contacten die er in het verleden zijn 
ontstaan tussen de protestantse kerken 
van Brielle en de Bedevaartskerk. Ook 
heeft hij een aantal kerkdiensten geleid 
in de Sint-Catharijnekerk. In het najaar 
van 2025 heeft hij zijn studie afgerond. 
Inmiddels heeft hij een beroep ontvangen 
en aangenomen naar Zevenhoven en 
Woerdense Verlaat. Op zondagmiddag 
1 februari zal hij in Zevenhoven bevestigd 
worden in het ambt van predikant. We 
wensen hem al het goede. Dat hij met 
plezier en zegen zijn werk kan doen!

Wij komen tot U,
biddend om uw zegen
om moed, liefde en kracht. 
Om elkaar te zoeken,
lief te hebben 
en recht te doen.
Om elkaars waardigheid hoog te houden. 
Vul ons met uw wijsheid,
met uw geestkracht,
tot zegen van degenen die op ons pad 
zullen komen in het jaar dat komt. 
Tot zegen van onszelf.

ds. René de Reuver
(voormalig PKN-scriba)

Voorleesmarathon nieuwe Bijbelvertaling
De voorleesmarathon van oktober 2004 was een groot succes want er waren maar liefst 
90 vrijwilligers die allen een stukje Bijbeltekst voor hun rekening namen. De voorlezers 
waren een afspiegeling van maatschappelijke, onderwijskundige en christelijke afkomst. 
Destijds had de Culturele Commissie dit evenement georganiseerd vanwege de uitgave 
van de Nieuwe Bijbelvertaling. Het voorlezen uit Prediker 10 en 11 door de jongste deel-
nemer Vincent Bloem en de oudste Bram Pouwelse werd als ontroerend ervaren. 
De organisten Aart Bergwerff, Willem Meyboom en Marco ’t Hart ondersteunden met 
hun orgelspel de lezingen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.
Later dan gepland werd deze feestelijke dag afgesloten met een hapje en een drankje, 
aangeboden door indertijd boekhandel Voskamp.

Uit de oude fotodoos



V e r e n i g i n g  v a n  E s t a t e  P l a n n e r s  
i n  h e t  N o t a r i a a t

E P N 

Ambachtelijk en 
vakkundig inlijstwerk

• foto’s
• borduurwerk

• schilderijen
• zeefdrukken

• litho’s
• posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken 
van schilderijen

Voor het inlijsten van:

JAN BAZEN
LIJSTENMAKERIJ

ORIGINELE OUDE GRAVURES

Voorstraat 64
3231 BJ Brielle
0181 412083
www.janbazen.nl

AL MEER DAN 60 JAAR
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De tijd dat christenen schichtig in de hoek moeten gaan zitten 
waar de klappen vallen is wat Bas Ragas betreft voorbij. Het mag 
weleens klaar zijn met het antichristelijk seculiere sentiment van 
de jaren 70 en 80.

Sinds de zomer van 2024 schrijf ik hier met regelmaat een 
column. Via socials of e-mail krijg ik vaak leuke, mooie en ont-
roerende reacties van lezers en lezeressen, waarvoor dank! De 
column ‘Spreek je uit als christen’ werd het meest gelezen en ge-
waardeerd, en dat is volgens mij niet voor niets. Veel christenen 
die ik leer kennen zijn, geheel in de lijn van Christus, bescheiden, 
goedmoedig en voorzichtig in hun oordeel, maar daardoor ook 
heel kwetsbaar voor de kritiek van schreeuwers en opruiers. 
Want ja, de christelijke boodschap is er een van menselijkheid 
en het luisterende oor. Maar de tijd dat christenen schichtig in 
de hoek moeten gaan zitten waar de klappen vallen is wat mij 
betreft voorbij. Een beetje meer weerstand kan geen kwaad! 

‘Stoere’ cabaretiers 
Want het mag nu weleens klaar zijn met het antichristelijk secu-
liere sentiment van de jaren 70 en 80. Ik snap dat de voor velen 
verstikkende cultuur na de Tweede Wereldoorlog doorbroken 
moest worden. En voor een goede en soms slechte grap ben ik 
meestal wel in. Maar de ‘stoere’ cabaretiers van weleer die wél 
grappen durfden te maken over christenen omdat ‘die toch niets 
doen’ zijn inmiddels allemaal met pensioen. Toch lijken veel 
christenen nog niet helemaal van de schrik bekomen te zijn. Ze 
vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen, zich uit te 
spreken en nieuwe wegen in te slaan.  

Ontchristelijking 
Daarbij komt dat veel beslissers bij omroepen, theaters en over-
heden ook nog steeds met hun voeten en hoofd in de verwees-
de ontzuilde vorige eeuw staan. De NPO bijvoorbeeld voert, ook 
als je er objectief naar kijkt, een stevig seculier bezuinigingsbe-
leid door. EO-programma’s als Metterdaad, Groot nieuws en De 
muzikale fruitmand moeten schijnbaar allemaal het veld ruimen 
en dat zijn allemaal tv- en radioprogramma’s met een christelijke 
signatuur. Natuurlijk, iedereen leeft in zijn eigen bubbel - jaja ik 

ook - maar de feiten liegen er volgens mij niet om. Terwijl er nog 
nooit zoveel bijbels verkocht zijn als de afgelopen decennia, The 
Passion nog steeds een mega kijkcijferhit is en ik in de kerken 
waar ik kom ook een hernieuwde belangstelling zie voor ‘dat 
verhaal’. Het is juist nu de tijd voor verdieping, herijking en kracht 
vinden in menselijkheid, fatsoen en ja daar komt ie … God! 
“Mijn wens voor 2026: wees niet bang, sta op en durf te vertrou-
wen” 

Handen uit de mouwen 
Helaas zie ik ook dat we in de christelijke wereld vooral naar 
elkaar kijken, elkaar de maat nemen en geloofsgenoten langs 
de kritische ijdele exegetische lat leggen. En als je dat wilt doen 
begin dan bij wat Jezus daarover zei: ‘Wees geen blinde wegwij-
zer door de mug eruit te zeven maar de kameel door te slikken’ 
(Matteüs 23:24).  
Terwijl het zou moeten gaan over ‘recht, barmhartigheid en 
trouw’ (Matteüs 23:23). Dus lees die magistrale bijbelverhalen die 
bij uitstek relevant en sterk genoeg zijn om ons op de benen te 
zetten. Laat de woorden (Het Woord, zo je wilt) zijn werk doen. 
Die woorden kunnen echt wel tegen een stootje, ze gaan ten-
slotte al duizenden jaren met ons mee.  

De tien verschillen  
Dus wees niet bang om de deuren open te gooien, dat kerkelijk 
centrum te verbouwen door met elkaar de handen uit de mou-
wen te steken. Verf in een paar weekenden die grijze bedompte 
muren fris. Steek eens een paar kaarsen aan in plaats van die felle 
oogverblindende jaren 80-spotjes of TL-buizen. Gooi de tegels 
uit de kerktuin en maak er weer een groene oase van voor pa-
radijsvogels en voor elkaar. En begin een bijbelclub ‘zoek de tien 
verschillen’ door met elkaar de verhalen in verschillende vertalin-
gen te lezen. Wees niet bang voor die woorden, ga ermee aan de 
slag en in gesprek met elkaar.   
Mijn wens voor 2026: wees niet bang, sta op en durf te vertrou-
wen. Ik verheug me op het nieuwe jaar, met nieuwe inspirerende 
ontmoetingen en avonden.  

(voor u gelezen in Petrus)

Bas Ragas: Wees niet bang voor een beetje weerstand

Nieuwjaarswensen
Klokken zingen in de toren
van het nieuwe jaar.
Grote mensen staan met wensen,
kinderen met kusjes klaar.
Maar ik wil toch ook wat wensen
als het even mag.
’s Heren zegen op uw wegen
Nu en elke dag.



Tuincentrum

M. van den Berg

Nieuwe naam  
Vertrouwde service 

 
Profile ‘de Fietsspecialist’ van Oudenaarden  

gaat verder als Bike Totaal van Oudenaarden. 
Kom je snel eens kijken?

Groetjes van het hele team!

´T Woud 4  |  3232 LN Brielle  |  0181-413351  |  www.biketotaalvanoudenaarden.nl
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Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
fax: 0181-472334
maandagochtend gesloten

Voor al uw bloemwensen

Voor al uw 
schilder-, behang- en glaswerk 

staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

en vakwerk
www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

Dalweg 30a • 3233 KK Oostvoorne • (0181) 415577

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

Vraag het aan Kirsten van Jole
voorhuys1@hotmail.nl
www.kaashandelvoorhuys.nl

‘t Voorhuys
Nobelstraat 3
Brielle

• belegde broodjes
• partyschalen
• cadeaupakketten



Hartelijk dank voor de mooie bloemen die 
ik heb gekregen nadat ik mijn pols gebro-
ken had. Het heeft mij goed gedaan dat er 
zo veel mensen aan mij gedacht hebben.

Corrie Beije

Hartelijk bedankt voor de mooie orchidee, 
die ik namens de kerk na mijn tia mocht 
ontvangen.

Tini Berning

Bedankt

Bijzonder optreden Gaudete

Inleveren kopij
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Kopij inleveren voor 27 februari 12.00 uur: 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.
nl. U kunt de kopij ook brengen naar Tine 
Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieuwe 
kerkblad komt uit op 12 maart. Voor foto’s: 
Joost de Koning, (0181) 416043.

Theatervoorstelling met Joris Linssen
In Lieve Hemel duikt presentator en zanger 
Joris Linssen in het eeuwenoude Bijbelver-
haal van Ruth. Een ontroerende en eigen-
tijdse zoektocht naar hoop en verbonden-
heid in een wereld die razendsnel verandert 
en waar mensen elkaar soms uit het oog 
verliezen.
Samen met muzikanten Myrthe van de 
Weetering (zang, viool en contrabas) en 
Vera Marijt (piano) brengt Joris een voor-
stelling vol kwetsbare verhalen, ontroeren-
de en herkenbare muziek, verweven met 
persoonlijke reflecties. 
De inspiratie voor Lieve Hemel ontstond 
toen Joris onverwacht belandde bij het 
Kerkasiel in Kampen - een plek waar een 
familie maandenlang bescherming vond in 
een kerk die haar deuren wijd openzette. De 
ontmoeting met de familie en de vrijwilli-

gers om hen heen raakte hem diep. In hun 
verhaal zag hij dezelfde veerkracht en hoop 
terug die ook het verhaal van Ruth ken-
merkt. Maar het verhaal roept ook de vraag 
op of er nog wel plek is onder de hemel 
voor eenieder. 
Lieve Hemel is een voorstelling over angst 
en overgave, over verliezen en opnieuw 
beginnen - over hoe we, te midden van 
een veranderende wereld, toch steeds weer 
richting vinden en over de kleine wonderen 
die ontstaan wanneer we ons hart open-
stellen. 

Woensdag 8 april; 20.15 - 21.45 uur 
Stadsgehoorzaal, Schiedamseweg 51 
3134 BB Vlaardingen
Kaarten vanaf € 36,30

Op de derde zondag van advent verleende kleinkoor Gaudete een bijzonder optreden.

Onze kerk is ook te volgen op: 

Protestantse Gemeente Brielle 

pgbrielle

Lieve Hemel
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